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BEKENDMAKING BESTUUR 1/2023

Het is lente
Het is weer voorjaar, gevoelsmatig is het begin van de lente en niet 1 januari voor 
mij de start van een nieuwe periode. Het is de tijd van het maken van plannen en het 
uitzien naar mooi weer en nieuwe activiteiten. Kortom; we zijn ontwaakt uit de win-
terslaap!

Ook voor onze stichting breekt er een tijd aan van nieuwe activiteiten. U heeft alle-
maal een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de themadag van donderdag 
25 mei. Deze themadag staat in het teken van een bezoek aan het Nationaal Militair 
Museum te Soesterberg. Er kunnen maximaal 50 personen worden ingeschreven, dit 
heeft alles te maken met de maximale capaciteit van het restaurant aldaar. Er zijn al 
enkele tientallen inschrijvingen binnen dus haast is geboden voor eenieder die zich 
nog wil opgeven.

Er is me trouwens iets opgevallen en dat wil ik graag aan u kwijt. U weet dat we in 2021 
en 2022 tijdens de COVID periode geen contributie hebben gevraagd van onze leden, 
enerzijds omdat activiteiten niet mogelijk waren en anderzijds om eenieder financieel 
te ontzien. Deze moeilijke tijd ligt gelukkig weer achter ons en zodoende wordt er 
weer contributie gevraagd en wel 5 euro per jaar. Ik vind het erg vervelend dat onze 
penningmeester en secretaris heel veel tijd en energie hebben moeten steken in het 
innen van deze bijdrage. Er is heel veel gemaild, geappt en gebeld om de leden die 
nog niet hadden betaald te benaderen en dit lijkt me onwenselijk en onnodig. In een 
aantal gevallen bleken de mailadressen en/of telefoonnummers van leden niet (meer) 
correct te zijn. Ik wil eenieder graag verzoeken om uw adresgegevens te controleren 
en veranderingen aan ons door te geven, dit is voor u een kleine moeite en het scheelt 
ons een hoop werk.

Zo dit moest ik even kwijt en nu weer over naar de leuke dingen. Ik wil u graag attent 
maken op de Marinedagen die deze zomer worden gehouden. Dit belooft een groot 
spektakel te worden omdat het gecombineerd wordt met Sail Den Helder. Het evene-
ment vindt plaats van 30 juni tot en met 2 juli, dus zet het alvast in uw agenda. 

Voor u ligt de nieuwste editie van de nieuwsbrief en zoals u gewend bent is er ook nu 
weer gekozen voor een thema. Deze keer is gekozen voor Hr.Ms. Zeearend. Ikzelf kan 
daar weinig over vertellen omdat het schip al uit dienst was gesteld voordat ik zelf 
bij de marine kwam. Ik weet alleen dat dit het walhalla was voor de onderzeeboot-
bestrijders onder ons en dat de naam Zeearend voortleefde als naam van een van de 
gebouwen van de oude Operationele School. Niet geheel toevallig was in dit gebouw 
de onderzeebootbestrijdingsschool gevestigd.

Ik wens u allen veel leesplezier en een mooi voorjaar toe!

Uw voorzitter,

Piet Duivestein
Piet Duivestein
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Thema van deze nieuwsbrief
Op suggesties van lezers is Hr.Ms. "Zeearend" het thema van deze nieuwsbrief geworden. 

Op een oproep voor foto's, verhalen, anekdotes, afbeeldingen die een relatie hebben met dit 
thema, is door lezers goed gereageerd. Een mooie 'berg' aan informatie waarmee wij aan de slag 
konden gaan. Het resultaat kunt u in deze nieuwsbrief zien en lezen.

Om het complete verhaal van de "Zeearend" zo goed en volledig mogelijk te presenteren, maak-
ten wij gebruik van het Herinneringsboek Hr.Ms. "Zeearend".  

Dit Herinneringsboek werd destijds uitgege-
ven ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum 
van dit schip. Bij de reünie van 13 november 
1986 werd het boek gepresenteerd. Hierin 
wordt de levensloop van het schip zeer uitge-
breid behandeld.

De redactie was dan ook zeer verheugd dat 
Frans Klut aangaf in het bezit te zijn van dit 
fraaie stukje werk en dat hij het aan ons ter be-
schikking wilde stellen.

Hiernaast is te zien dat Frans het boek aan de 
redactie overhandigt op een passende locatie 
op de haven. Om e.e.a. goed te kunnen ver-
werken hebben we het Herinneringsboek ge-
digitaliseerd.

Ton Leenders hielp ons met een grote verzameling foto's die wij her en der goed konden gebrui-
ken. Een voorbeeld hiervan is de bijlage bij deze nieuwsbrief met daarin een groot aantal foto's 
waarop diverse personen zijn afgebeeld. 

Wij zijn uiteraard benieuwd of u ons aan namen kunt helpen!  Vandaar ons verzoek::

Herkent u iemand op de foto's ?
Binnengekomen reacties zullen wij uiteraard aandacht aan besteden in onze volgende nieuwsbrief. 

Licenties
Omdat de redactie steeds vaker 'foto's van buiten' gebruikt als een toevoeging of verduidelij-
king van een verhaal , ontkomen wij er niet meer aan te voldoen aan voorwaarden die websites 
stellen bij gebruik van hun (foto)materiaal. Vandaar dat wij - waar noodzakelijk - de gewenste 
licentie weergeven (tussenhaakjes achter de bron), enerzijds om aan te geven onder welke voor-
waarden wij deze informatie mogen gebruiken en anderzijds om duidelijk te maken aan derden, 
die informatie uit deze nieuwsbrief willen gebruiken voor hun eigen doeleinden, onder welke 
voorwaarden dit is toegestaan. Veel gebruikt wordt Creative Commons ofwel CC, met een nadere 
aanduiding.

'Voor ons helaas' komt het ook vaak voor dat copyright geldt voor een website, wat inhoudt dat 
we dit niet mogen gebruiken. In die gevallen zoeken wij contact met betreffende eigenaar van de 
site met het verzoek iets te mogen gebruiken voor onze nieuwsbrief. Ook in dit geval vermelden 
de licentie dan gewenste copyright aanduiding.
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Deze nieuwsbrief van de Stichting NGID is in lijn met het doel van de stichting t.w. het bevorderen 
en het onderhouden van contacten van personeel, die daadwerkelijk als NGID’er, RAPP’er, MARVA 
plotter of als OD’er hebben gediend en werkzaam is of is geweest binnen de NGID – of de Opera-
tionele Dienst.

De redactie probeert dan ook een nieuwsbrief te maken met 
zoveel mogelijk informatie waarvan wij denken dat deze inte-
ressant is voor de doelgroep.

Wij doen dit door verzamelen van nieuws over onderwerpen 
van uiteenlopende aard met de focus op marine, defensie en 
de maritieme wereld in het algemeen.

Daarnaast kiezen wij per nieuwsbrief een thema en laten de 
inhoud hier zoveel mogelijk op aansluiten.

Uiteraard kunnen wij niet zonder de inbreng van onze lezers.

Stuur ons uw leuke anekdotes, links, websites, foto’s of ‘sterke’ 
verhalen. Wij zorgen dat deze een passende plaats krijgen.

Wij zien uw reactie’s op deze nieuwsbrief en verdere op- en/of 
aanmerkingen met veel belangstelling tegemoet. 

De redactie kunt u bereiken via redactiengid@ziggo.nl 

We hebben het internet weer afgestruind naar informatie over ons thema. 
Nou ... dat hebben we geweten. Een enorme stortvloed over de 'Zeearend' en 
alles wat daar mee te maken heeft. 

Voor het thema Hr.Ms. 'Zeearend' (blz 15) zijn we helemaal aan het begin be-
gonnen van de levensloop van het schip. Het verhaal begint net na 1900; de 
wereldoorlogen, verbouwingen en opleidingen komen allemaal aan bod.

Ook lezers stuurde ons materiaal dat verbonden is aan de 'Zeearend'. We heb-
ben ook een poging gedaan het wapenschildje te 'reconstrueren' uit de tijd dat 
het schip in dienst was bij de Royal Navy.

Het zal daarnaast opvallen dat we een 'waardevolle bron van informatie' heb-
ben aangeboord, t.w. oude Alle Hens'en (blz 26, 30 en 35). Uiteraard met in-
formatie gerelateerd aan het thema.

We zijn ook weer in staat geweest flink wat filmpjes over het thema te vinden, 
die kunt u allemaal bekijken vanaf blz 32. De krant kunt u vinden vanaf blz 37.

= Veel leesplezier =  

De rode draad voor deze nieuwsbrief is op voorstel van lezers:

'Onderzeebootbestrijding met Hr.Ms. Zeearend centraal’
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Themadag Nationaal Militair Museum Soesterberg
De uitnodiging waarin u zich kunt opgeven voor de themadag in het militair museum te Soes-
terberg heeft u rond  11 Maart via email of post ontvangen. Hierin heeft u kunnen lezen dat de 
themadag  plaats vind op 25 mei 2023. Er is nog plaats. Wilt u mee gaan? U kunt zich opgeven tot 
27 april a.s. Stuur een email naar mp.vanderniet@gmail.com met als onderwerp Themadag 2023.

Doordat de groep deelnemers uit maximaal 50 personen mag bestaan vindt hierna loting plaats 
door het bestuur. Vervolgens krijgt een ieder die zich heeft opgegeven bericht of men is ingeloot 
en hoe men de 10 euro kan betalen. Tevens zullen we inventariseren welke deelnemers door de 
geografische positie eventueel met elkaar mee kunnen meerijden en hen hierover informeren.
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Onze oproep voor 'zaken uit de oude doos' heeft gewerkt en deze fraaie plaatsjes opgeleverd.

Herinneringen van John Peeters
Rond 1993 was ik in mijn oude woonplaats Heerlen en mijn vriendin vertelde 
mij dat de videotheek bij haar op de hoek er mee zou ophouden, het leek ons 
een leuk idee om te kijken of we nog wat video’s in de wacht konden slepen.

Bij binnenkomst bleek echter het meeste al verkocht, al wat restte was oude 
zooi en dar gingen we dus geen centjes aan uitgeven.  Bij het verlaten van 
het pand viel mij echter een opblaasbare onderzeeër op uit de film “The 
Hunt for the Red October”                                           

Ik vroeg de eigenaar of hij daar nog plannen mee had maar van hem mocht 
ik de sub meenemen.

Bij terugkomst in het Noorden heb ik de sub meegenomen naar de 'Zeearend' waar ze hem vervol-
gens in een van de lokalen een ereplaatsje aan het plafond gegeven hebben.

Volgens mij heeft hij er nog jarenlang gehangen

John Peeters

Hier bij mijn getuigschrift  opleiding  
OV op Zeearend.

Tom Roos

Getuigschrift Tom Roos
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Reactie Ton Rolvink op thema Falklands uit afgelopen nieuwsbrief
 
Goed doorwrocht artikel,  Bravo zulu!

Was eind maart, begin april met Hr.Ms. Banckert op bezoek in Southampton en kort na het 
nieuws van de Argentijnse aanval hadden we in de Gouden Bal een Britse landmachter en een 
marineman te gast.  Pratend over die gebeurtenis dacht  een van hen dat de Falklands Schotse 
eilanden waren.... Zegt iets over hoe (weinig) diep die kwestie bij de gemiddelde Brit zat.

Vertrek uit Southampton; MISTNAV als routine en we zagen op radar, een indrukwekkende hoe-
veelheid 'blips' vanuit Portsmuiden de Solent doorkruisen. In super korte tijd had de RN toch 
maar deze reactie georganiseerd.  Ook Bravo Zulu!

Het moet medio juni/juli  zijn geweest dat we deelnamen aan de BOST (Basic Operational Sea 
Training) in Portland.

Dat wat we gewend waren (Koude oorlog) als oefen- scenario's was nu geheel anders.

Onze goeie ouwe Hunters (oefenvijanden) speelden nu Mirages en A-4's die Exocets en ïron 
bombs" hadden.  En op "damage control"gebied was het natuurlijk geënt op het "Sheffield"-inci-
dent.

Contacten met Seariders, FOST-officieren en onderofficieren op de werkvloer, in de Gouden Bal 
en sociaal (privé, aan de wal), leerde mij dat ze maar wat jaloers waren op ons. Niet als personen 
maar ons prachtige moderne schip.  Onze radars en EOV en i.h.a. het SEWACO-systeem. We wa-
ren toch vrienden en bondgenoten, we zouden moeten meedoen.

Ik begreep dat ze zelf over "state-of-the- art" middelen  beschikten  maar die lagen op "the shelf"' 

 Goed, we slaagden met "very satisfactory" en waren klaar om naar het Nieuwe Diep op te sto-
men en met zomerverlof te gaan toen er Allehens gepraaid werd.

Commandant had natuurlijk een mooi praatje over neuzen die de zelfde kant op hadden gewe-
zen en zo verder......dat kenden we. Maar toen hij begon over onze Britse vrienden en bondgeno-
ten die het nu toch wel erg moeilijk hadden daar in het verre zuiden en dat de Britse Admirality 
een beroep op ons had gedaan had ik toch even een gevoel van: o.k. nu gaan we echt oorlog 
voeren (en bij navraag bleek ik niet de enige te zijn geweest).

Het viel mee!!

Onze thuisvaart werd twee weken uitgesteld want we werden naar Faslane gestuurd, u weet wel 
de Schotse onderzeebootbasis.  We fungeerde daar als veiligheidsschip en oefenvijand voor de 
Submarine Command Course.   Spannendste is dat de sub een aanval op ons moet uitvoeren en 
wij de periscope moeten rammen.....stresstest voor toekomstige onderzeeboot- commandanten.

Nog een aansluiting op het gestelde in uw ver-
haal over hoe het leven in de UK  i.h.a. lekker  
door rommelde was mijn constatering dat de 
vakanties, uitgaan en zo voorts gewoon door 
gingen...Een enkeling verkocht lootjes voor het 
thuisfront...dat was het....

Suggestie als item: FOST, vast veel herinneringen.

Tot een volgend artikel of anders tot ziens op vol-
gende reünie.

Ton Padjang Rolvink
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Reactie Co Wiskerke op thema Falklands uit afgelopen nieuwsbrief

Hartelijk dank,

Ja, memories aan de Falklands oorlog heb ik ook maar op een andere wijze als zij die daar vochten.

Ik kwam in juli 1982 met gezin naar Portsmouth om voor 3 jaar te gaan werken op HMS Dryad.

Ik heb de schepen zien terugkeren on de haven van Portsmouth en diverse ‘party’s meegemaakt om 
dit te vieren met Britse collega’s.

 

Het draaiboek in “Command Team Training” (CTT), werd aangepast naar dit scenario. 

Ik heb daar lange tijd oefeningen gedraaid met verschillende schepen. Mijn directie collega (Chief) 
kwam van HMS Sheffield en had een trauma van dit ongeluk.

De beschuldigingen zoals hier beschreven herken ik uit zijn bevindingen. Hij was toen in de Com-
mando Centrale.

Ja, memories.

 Hartelijke groet, Co Wiskerke
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Christophe van der Maat
Staatssecretaris ministerie van Defensie

18 januari 2023

De belangstelling voor het vrijwillige dienjaar is groot: er zijn zelfs meer 
aanmeldingen dan plekken. In april kunnen jongeren en zij-instromers 
zich opgeven voor de lichting februari 2024. Defensie biedt een kwali-
tatief hoogstaand programma voor 125 deelnemers. Door op te scha-
len, zullen er uiteindelijk in 2025 1000 beschikbare plaatsen zijn.

We geven iedereen die een bijdrage wil leveren aan Defensie de kans zich bij ons aan te sluiten. 
Belangstellenden die niet bij de eerste lichting zitten, helpen we aan een uitdaging bij één van 
onze andere programma’s, of de mogelijkheid om mee te doen aan een volgende ronde. Fantas-
tisch om te zien dat er zo veel animo is, en dat zo veel mensen betrokken zijn bij de thema’s vrede 
en veiligheid.

Reactie Presley B.

De staatssecretaris heeft met dit idee een treffer maar niet in de roos (bull's eye). Ik ben bij 
zo'n voorlichting op de kazerne in Oirschot geweest omdat ik als oud-beroepsmilitair eens 
wilde zien hoe dat uitpakte. Als defensie op zoek is naar soldaten in de laagste rang voor 
een jaar - wat het geval is bij dit dienstjaar, is dat leuk voor Defensie en wellicht ook voor de 
dienjaarders. Helaas maakt Defensie veel te weinig gebruik van het potentiële (technische) 
intellect van hoog opgeleiden. Geef deze mensen ongeacht hun leeftijd de kans hun exper-
tise uit te lenen aan Defensie. Dienstplichtige officieren, die ik overigen zelf heb opgeleid 
toentertijd, deden dat wel. Als het toen in het analoge tijdperk kon in 16 maanden kan het 
nu zeker ook in 14 of 12 maanden.

Maak het aantrekkelijker; speld specialisten een kapiteins- of een majoorsrang op, afhanke-
lijk van de leeftijd in een speciale dienjaarcategorie. Die kunnen na dat jaar hybride aan de 
slag. Ik heb daar goede ideeën over. De staatssecretaris, Christophe van der Maat, mag me 
bellen.

Bron: Linkedin

Marine krijgt nieuwe antischeepsraketten
De luchtverdedigings- en commandofregatten (LC-fregatten) krijgen nieuwe antischeepsraket-
ten. In de Naval Strike Missile (NSM) is een vervanger gevonden voor de huidige Harpoon-an-
tischeepsraket. Defensie ondertekende vandaag een overeenkomst met de Noorse leverancier 
Kongsberg, die de nieuwe raketten naar verwachting vanaf 2025 levert.

De LC-fregatten zijn op dit moment uitgerust met Harpoon-raketten. Deze zijn in te zetten tegen 
schepen over de middellange afstand. Gezien de leeftijd is het systeem aan vervanging toe. Hier-
voor was een vervangingstraject opgestart, waarbij samen met TNO verschillende kandidaten 
zijn geanalyseerd. De NSM kwam er als beste uit.

Moderner en groter bereik 
Het NSM-raketsysteem heeft verschillende voordelen ten opzichte van de Harpoon. Het bereik is veel 
groter en de raket gebruikt een geavanceerde infraroodzoekkop. Daarmee is het doelwit makkelijker 
te herkennen, is de raket preciezer en wordt de kans op onbedoelde schade verkleind. Verder is de 
raket moeilijk te detecteren door vijandelijke schepen door het gebruik van stealth eigenschappen.  

Bijkomende voordeel is dat verschillende NAVO-partners zoals Canada, Duitsland, Noorwegen, 
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Spanje, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten het systeem ook hebben geselecteerd. Dit 
komt de samenwerking ten goede en kan in de toekomst bijvoorbeeld voor schaalvoordelen 
zorgen, door gezamenlijke inkoop.

Nieuwsbericht | Bron: Ministerie van Defensie

Christophe van der Maat
Staatssecretaris ministerie van Defensie

1 maart 2023

Het is geen geheim dat we bij Defensie bijna schreeuwen om men-
sen… Daarom was het fijn om hierover te kunnen sparren met Peter 
Sandwall, mijn evenknie uit Zweden. Daar worden alle 18-jarigen ge-
screend op militaire ambities. De krijgsmacht wordt er versterkt met 
duizenden jongeren per jaar, die vrijwillig hun dienstplicht kunnen 
vervullen. Zo raken vacatures bij defensie weer gevuld.

Het Zweedse systeem was dé inspiratiebron voor ons Dienjaar, waarbij mensen ervoor kunnen 
kiezen om mee te draaien bij Defensie. Deelnemers krijgen een korte opleiding waarna zij als mi-
litair worden ingezet op een bestaande functie. Het Dienjaar is daarmee niet de oplossing voor 
het personeelsprobleem, maar het draagt er wel aan bij. Het is in elk geval goed om te horen dat 
een soortgelijk model in Zweden z’n vruchten afwerpt!

Bron: LinkedIn
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Matroos Vandersteng

Een serie boekjes bestaande uit 
drie delen over de belevenissen 

van matroos 1e klasse  Vandersteng. 
Een van onze leden attendeerde 

ons op deze reeks. 

Hieronder een korte passage uit 
een van de boekjes.

De technische ontwikkeling bij de marine sprak omstreeks 1905 het 
sterkst tot de verbeelding en in de toekomstdroomen van den modernen 
marineman, met den eersten Nederlandschen onderzee boot, die met 
Amerikaansche licentie, van de „Holland Electric Boat Company" te 
New York bij de Mij. „De Schelde" te Vlissingen gebouwd, op 3 Dec. 
1905 gereed was. Maar omdat de Amerikaansche technici de Noordzee wat 
al te hobbelig en te gevaarlijk vonden, gingen onze eigen menschen 
proefstoomen met deze onderzeeboot en slaagden. Tot de eerste bemanning 
van 10 personen behoorde ook Kootker. Terwijl vrijwel alle schrijvers 
van marineschetsen nog met den zeiltijd en de oude marine glorieeren, 
zit Sam Blok te zelf der tijd met z'n herinneringen in de vernuftigste 
schepen van de 20ste eeuw, de onderzeeboot:

„Ons bootje telde, van boeg tot hek, precies twintig meter. Stond je 
binnen in de boot, dan zag je, als je naar voren keek, de punt en als 
je je omdraaide, natuurlijk vanuit diezelfde plaats, het 'binnenste 
van het achterschip. Volgens bladzijde zóóveel van het „Handboek der 
Logica" werd alles wat daartusschen lag, ook waargenomen. En aldus 
leerden wij met z'n tienen elkaar kennen.

„Mannen, we treffen het: Zuidoostenwindje vandaag". We lagen klaar 
om uit te varen en kenden het stukje galgenhumor al: „Nee ... nou ik 
het nog eens bekijk, het is toch Zuidwest!" De wind was dan natuurlijk 
Zuidwest. Stijve bries, windkracht 8. Gaat nogal ... Wacht u maar even 
... 

We konden beneden nooit zien van wat er buiten gebeurde. Alleen 
de commandant had zicht, hetzij door de periscoop, hetzij door de 
patrijspoort! van nog geen decimeter die zich in het commandotorentje 
bevond. Maar wij hadden een zesde zintuig gekregen in ons evenwichtsgevoel 
en in den tijd van „beginnen".

„Waar zijn we zoowat?"
„We kunnen nog niet vèr de hoek om zijn want vriend de B. is nog 

maar net „begonnen". Vriend de B. was altijd de eerste die „begon". 
Arme kerel. Een doodelijke bleekheid op zijn gezicht, transpiratie, 
hoofdpijn en ... een greep naar het emmertje. Wat zal ons lot vandaag 
zijn?

Het wordt erger jongens; we moeten zoowat de vuurtoren te pakken 
hebben. Wat gaat die schuit te keer ... Waar blijft B. toch vandaag?

Er was al eenige malen naar B. gekeken. Die was altijd nummer twee! 
Zou die ...? Maar neen, de statistiek bleek zuiver te zijn want dan 
greep ook B. naar „zijn" emmertje. De rest had geen eigen nummer en ook 
geen eigen emmertje, bracht zijn offer al naar het uitkwam en daar waar 
men zich toevallig bevond. En toch leerden de meesten het af en werden 
immuun voor zee ziekte. In het derde jaar van de onderzeedienst hadden 
we overste Houwing als gast aan boord. Toen het „zoover" was, keek 
de overste zoekend om zich heen en voorkomend werd hem een ongebruikt 
emmertje ter hand gesteld ... hetgeen van pas kwam.
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A-jagers Onderzeebootbestrijdingsjagers van de Holland klasse

Aalmoezenier
Rooms Katholieke vlootgeestelijke van de Dienst Geestelijke 
Verzorging.  
Verwant met Vlootaalmoezenier, VLAM en Hemeldragonder.

Aanhangmotor Verloofde of echtgenote.

Aanslaan
Vastmaken.  
"Een vlag of een zeil aanslaan": bevestigen, klaar om te hij-
sen.

Aanvaart Varende aankomst.

Aanvang
Begin van een gebeurtenis.
Bijvoorbeeld "Aanvang werkzaamheden” gepraaid via de 
scheepsomroep.

Aanzeggen
Officiële mededeling. "De straf werd hem aangezegd”. 
Van iemand die heel traag van begrip is wordt ook wel ge-
zegd: "Hij is overleden, maar dat is hem nog niet aangezegd”.

Aanzetten Vaart vermeerderen

Aap

1. Bezaanstagzeil. Driehoekig langsscheeps zeil (fok) dat 
tussen beide masten in kan worden gevoerd als een stag-
zeil (ook: vlieger).

2. Een aap overhouden: een som geld van plaatsing of vaart 
tussen de keerkringen sparen (ook wel sok).

Aasgieren

1. Als eerste iets halen. Vooraan staan bij de uitgifte, bij-
voorbeeld van eten. (Verwant met Gakken)

2. Profiteren van. Iemand die altijd uit is op voordeeltjes, 
soms zelfs ten koste van anderen.  
"Zo, zit je weer te aasgieren?”

Achterduikroerganger (OZD) Functie van een MATR1 op een onderzeeboot.

Achtergrondspeiling

Als het schip dicht onder een kust vaart kan men navigeren 
met gebruik van kompas gecombineerd met herkennings-
merken of bakens op de wal. Met het open houden of in 
lijn houden van punten op de wal kan men in één oogopslag 
veilig navigeren in combinatie met een zeekaart.

Achtertros steken
Je behoefte deed je vroeger buitenboord vanaf de spiegel 
van bijvoorbeeld een zeilschip (ook wel achtertros zetten).
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Kat met negen levens
De belevenissen in dit boek beschreven, vangen in 1940 aan met de 
indiensttreding van de auteur. Het is een verhaal uit bewogen tijden, 
zoals dit zich heeft vastgezet in het geheugen van een Hollandse jon-
gen, die zich op jeugdige leeftijd plotseling gesteld zag in een oorlogs-
toestand waarvoor zijn vaderland bijna anderhalve eeuw gespaard 
was gebleven. Vijf bange jaren heeft de worsteling om de bevrijding 
van het vaderland geduurd en de schrijver heeft deze meegemaakt 
als de jongste schepeling aan boord van een der Nederlandse onder-
zeeboten die de oorlog heeft overleefd. Veel is reeds geschreven over 
de verrichtingen van de Koninklijke Marine in die oorlogstijd. Maar dit 
is het eerste verhaal van een opvarende van 'voor de mast' (hoewel 
een onderzeeboot geen mast heeft). Het boek is dan ook geschreven 
vanuit een andere gezichtshoek dan die van andere schrijvers

Kat met negen levens
Auteur:  Wijnand Claes | Nederlands | Uitgeverij Buijten & Schipperheijn | ingenaaid met linnen 
kaft | 298 pagina's | Gepubliceerd in 1980 | voornamelijk tweedehands | ongeveer € 20,-

Jacht op de Red October
De Red October, een Russische onderzeeër boordevol zeer ge-
avanceerde apparatuur, bevindt zich op de bodem van de oce-
aan. Gezaghebber Marko Ramius koestert een persoonlijke wrok 
tegen de Russische autoriteiten en is bereid zijn leven én dat van 
de elitebemanning op het spel te zetten om zijn ontsnapping naar 
Amerika te realiseren. Hij heeft de vlucht tot in de kleinste details 
uitgedacht.

De Amerikanen, die maar al te bereid zijn de Red October hun vei-
lige wateren binnen te loodsen, zetten de agressieve commandant 
van de Dallas in, Bart Mancuso. De Russen zien de ontsnapping van 
Ramius als hoogverraad en sturen Viktor Tupolev, eens zijn meest 
toegewijde leerling, achter hem aan.

Achttien dagen duurt de zenuwslopende jacht over de bodem van 
de oceaan. Achttien dagen waarin jagers en prooi volledig van de 
buitenwereld zijn afgesneden?

Jacht op de Red October
Auteur: Tom Clancy | Nederlands | A.W. Bruna uitgevers | paperback | 384 pagina's |1e editie 21 
november 2013 | ISBN 9789400504639 | € 15,00
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Terror of Tobermory
Zonder enige waarschuwing gooide hij zijn met goud borduur-
sel versierde vlagofficieren pet op het dek en zei abrupt tegen 
de kwartiermeester: “Dat is een kleine niet-ontplofte bom, gedropt 
door een vijandelijk vliegtuig. Wat ga je eraan doen!!?” De schepe-
ling ... stapte direct naar voren en schopte de pet in zee ... de 
Commodore prees de jongen uitvoerig voor zijn tegenwoordig-
heid van geest, en toen, wijzend naar de ondergedompelde pet, 
zei hij: “Dat is een man overboord! Spring erin en red hem!” 

Dit was de legende van 'Puggy' Stephenson, vice-admiraal en 
Commodore van de Western Isles, beter bekend als 'The Terror 
of Tobermory'. Maar Puggy was een verschrikking met een doel. 
Tobermory en de Western Isles waren een theater in de Slag om 
de Atlantische Oceaan en Gilbert Stephenson kende goed de 
verantwoordelijkheid die hij moest nemen bij het opleiden van 
ruwe en onervaren bemanningen tot een getrainde en effectie-
ve scheepscompagnie. Zijn methoden waren direct verantwoor-
delijk voor het zinken van meer dan 130 U-boten en het neer-
schieten van 40 vijandelijke vliegtuigen. Achter zijn felheid ging 
een wonderbaarlijk gevoel voor humor en een diepe menselijk-
heid schuil. 'Verschrikking' was hij misschien wel, maar hij werd 
geliefd en gerespecteerd door iedereen die hem ontmoette. Tot 
op de dag van vandaag is hij een legende. Dit is het verhaal van 
zijn leven.

Terror of Tobermory
Auteur: Richard Baker | Engels | Birlinn Ltd | paperback | 192 pagina's | editie 15 oktober 2006 | 2e 
hands | ISBN 978-1843410232  | € 36,73
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Levensloop "Batavier IV"

De Batavier Line werd opgericht door de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij (NSM) en was 
de oudste stoomvaart maatschappij van Nederland. Nadat de routes Rotterdam-Hamburg en 
Antwerpen-Londen niet winstgevend bleken te zijn, werd in 1830 de lijn tussen Rotterdam en 
Londen geopend. Het was de eerste reguliere buitenlandse dienst op Londen.  Het eerste schip 
was de raderstoomboot “De Batavier” (1829). Ze werd opgevolgd door andere boten met de naam 
Batavier. De laatste werd omgedoopt tot “Batavier I” toen in 1897 het paar “Batavier II” en “Batavier 
III” werd afgeleverd. 

Deze pakketdienst bestond van 1830 tot 1960. 
In 1895 werd het bedrijf verkocht aan Müller 
& Co's Algemeene Scheepvaart Maatschappij 
N.V. in Rotterdam, die de naam Batavier-Line 
voor deze route behield, samen met de ken-
merkende naamgevingsvolgorde. De grote 
vloot van Müller kustvrachtschepen omvatte 
schepen met namen die eindigden op “-burgh”, 
en Batavier-schepen zouden deze namen krij-
gen als ze uit de Londen-Rotterdamse vloot 
werden geplaatst. 

"Batavier IV" werd, tegelijkertijd met de "Bata-
vier V", door Gourley Brothers & Co. uit Dundee 
op stapel gezet en op 17 oktober 1902 tewa-
tergelaten Beide schepen waren 260 voet lang 
en maten 1568 bruto ton. Een driecilinder triple-expansie stoommachine van 2300 ihp gaf een 
snelheid van 14,5 knopen. De schepen vervoerden 75 eerste- en 28 tweedeklaspassagiers, plus 
maximaal 325 ‘promenadedek-passagiers’. Het promenade dek werd rond 1930 deels overdekt. In 
het voorjaar van 1903 kwam het schip in de vaart op de verbinding tussen Rotterdam en Londen. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden aan boord proeven genomen met het zogenaamde Goed-
harttuig en na de oorlog hervatte "Batavier IV" in 1919, samen met "Batavier III", de lijndienst Rot-
terdam-Londen. Een deel van haar promenadedek werd rond 1930 omsloten. 

Bron: Jaarboeken van de Koninklijke Marine | Simplon (Licentie: (CC SA)

De "Batavier IV" van de Batavier-Line
Bron: Simplon - A.Duncan  (CC BY-SA)

Sigarenblikje met afbeelding Batavier-Line
Bron: Wikipedia (CC 0)



Wapenschildje
Uiteraard ben je altijd benieuwd wat het embleem van een eenheid is, natuurlijk zijn wij dit ook 
van HMS "Western Isles" ... alleen valt hierover helemaal niets te vinden. Uiteindelijk ontdekten we 
ergens een heel klein, vaag plaatje en daarmee gingen we aan de slag.

Maar eerst komen de vragen: waar moet een wa-
penschildje van een RN eenheid eigenlijk aan vol-
doen, welke kleuren worden gebruikt, hoe zit het 
met namen en evt. spreuken, etc.?

Uitkomst is dat een waleenheid een diamantvormig 
schild heeft (uiteraard met kroon) en over het alge-
meen een rechthoekig vlak bovenin met de naam. 
Van de "Western Isles" is dit om te beginnen al an-
ders.

De spreuk onderin in Latijn laat zich vertalen door 
'Let 'em learn' en dat komt overeen met  het motto 
van de eenheid.

Vraag blijft echter ... is dit echt het schildje van HMS 
"Western Isles" of toch van een andere eenheid? 
Een dergelijk wapen is door ons nergens gevonden. 
Door de 'afwijkende' eigenschappen zal dit moge-
lijk een 'fröbel werkje' zijn, net zoals de weergave 
hier links. Maar ziet er wel lekker strak uit!
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Hr.Ms. "Zeearend" afgemeerd te Rotterdam, medio 1947. Proefschip Hr.Ms. Paets van Troostwijck (1949-
1962) naast de Zeearend.

Bron: Collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie



Hr.Ms. “Zeearend”
Dit schip heeft honderden marinemannen voor hun taak opgeteld, variërend van de opleiding 
tot officier bij de onderzeebootbestrijdingsdienst, sergeants- en korporaalsopleidingen onder-
zeeboot-bestrijdingsdienst, opleidingen van Onderzeebootverkenners der 2e en 1e klasse en van 
Geruispeiler der 2e en 1e klasse. Bovendien vonden cursussen plaats t.b.v. de helikopters, de VOV 
(vliegtuig onderzeeboot verkenner) en VOB (vliegtuig onderzeeboot bestrijder) en diverse oriën-
tatie cursussen voor andere dienstvakken.

Uitbreken van de Tweede Wereldoorlog
Bij het uitbreken van de oorlog tussen Duitsland enerzijds en Engeland en Frankrijk anderzijds op 
3 september 1939, handhaafde de Batavier-Line de dienst Rotterdam – Londen. Het bleek echter 
weer noodzakelijk het schip te voorzien van de neutraliteitskentekenen: aan weerszijden werd de 
Nederlandse vlag op de romp geschilderd, evenals de naam in grote witte letters, zodat het de 
oorlogvoerende partijen duidelijk moest zijn dat hier een neutraal schip voer. En hoewel verschei-
dene Nederlandse schepen in die periode ten offer vielen aan Duitse onderzeeboottorpedo’s, mij-
nen of vliegtuigen, de schepen van de Batavier-Line bleven gelukkig gespaard.

De "Batavier IV" arriveerde op de 10e mei van Rotterdam te Gravesend, doch door het uitbreken 
van de oorlogstoestand werd het schip aldaar vastgehouden, wachtend op orders. Gezagvoerder 
was kapitein E.H.J. Zeeven. Drie dagen daarna werd de "Batavier IV" door het Ministry of War Trans-
port gecharterd.

"Evacuatie reizen"
Op 17 mei kreeg de kapitein van het hoofdkwartier van de Koninklijke Marine te Londen opdracht 
om met spoed op te stomen naar Oostende, om de zich aldaar bevindende Nederlandse troepen 
aan boord te nemen en naar Engeland over te brengen. Onderweg werd dit gewijzigd in Duin-
kerke, daar lagen op dat moment ongeveer 2000 man Nederlandse troepen. Uiteindelijk bleek 
dit niet mogelijk door zware Duitse luchtaanvallen op de stad. Aangezien men op de rede lag en 
Duitse vliegtuigen onophoudelijk in de lucht waren en orders uitbleven, besloot kapitein Zeeven 
op eigen gezag op te stomen naar Boulogne, in de hoop daar orders te vinden.

Aldaar aangekomen bleek de situatie weinig te verschillen met die voor Duinkerke. Ook hier had-
den stad en haven te lijden van voortdurende Duitse luchtaanvallen. Iedereen scheen het hoofd 
te hebben verloren; orders waren er evenmin en contact met de autoriteiten was niet te krijgen. 
Uiteindelijk lukte het om naar binnen te komen. Die dag werd een aantal gewonden aan boord 
gebracht, evenals enkele kisten met gemunt geld ter waarde van vele miljoenen francs. Voorts 
kwam een groep marine officieren aan boord, die, onder leiding van de havencommandant van 
Boulogne, naar Cherbourg wilde evacueren. De gezagvoerder maakte echter bezwaren, want hij 
had niet voldoende brandstof. Hij wilde hen wel naar Folkestone brengen.

De volgende dag arriveerde het schip in de haven van bestemming; de troepen en het geld wer-
den ontscheept en, nadat brandstof was geladen, werd naar Southampton gestoomd. Daar kreeg 
kapitein Zeeven opdracht om 400 man Franse troepen, die reeds uit Duinkerke naar Engeland 
waren geëvacueerd, naar Cherbourg te brengen. Op 2 juni, bij het aanbreken van de dag werd 
Cherbourg bereikt; de Franse troepen werden ontscheept en Britse troepen werden aan boord 
genomen. De dag daarop werd de haven weer verlaten.

Op 9 juni stoomde de "Batavier IV" van Weymouth naar Southampton, waar een nieuwe opdracht 
in het verschiet lag; een deel van de Franse staf, die uit Duinkerke was ontkomen, ging aan boord 
om naar Cherbourg te worden vervoerd. Tussen 12 en 17 juni werden in totaal nog vier van deze 
rondreizen tussen Southampton en Cherbourg gemaakt. Zij was één van de laatste schepen, die 
met een deel van de 1e Canadese divisie uit Cherbourg naar Engeland vertrok. In totaal bracht de 
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"Batavier IV" in die maand circa 2000 man Franse troepen veilig het kanaal over en dat alles onder 
oorlogsomstandigheden, terwijl een vrijwel gelijk aantal Britse troepen naar Engeland werd over-
gebracht. 

Op 20 juni kreeg kapitein Zeeven een bijzonder hachelijke opdracht: hij moest een reis maken naar 
een van de Kanaal Eilanden, Guernsey. Drie dagen daarvoor had maarschalk Pétain aan Duitsland 
de onvoorwaardelijke capitulatie aangeboden en het was elk ogenblik te verwachten dat deze 
Britse eilanden, die dicht onder de Franse kust liggen, door de Duitsers zouden worden bezet. ‘s 
Avonds om 22.00 uur ankerde de "Batavier IV" voor St. Peter Port, de kleine haven in Guernsey. 
Precies een uur na aankomst stoomde de kleine "Batavier IV" de haven weer uit, nu met 700 kin-
deren aan boord en alleen enkele onderwijzeressen als begeleidsters. In de vroege ochtenduren 
van 21 juni, na een reis waarbij zich geen enkel incident had voorgedaan, liep het schip de haven 
van Southampton met zijn kostbare lading binnen.

En daarmede was dan een einde gekomen aan een inspannende arbeid van vijf weken, een peri-
ode, waarin de bemanning een waardevolle bijdrage had geleverd aan de prestaties van de Ne-
derlandse koopvaardij in de tweede wereldoorlog.

Bij de Royal Navy
Na een drukke periode ging de "Batavier IV" te Southampton in onderhoud en reparatie. Met in-
gang van diezelfde datum - 21 juni 1940 - werd het schip door de Koninklijke Marine gevorderd. 
De marine had op dat moment echter geen emplooi voor dit kleine schip; zij vroeg daarom of de 
Britse marine het kon gebruiken. De Britse marine kon het schip echter nog wel gebruiken, al was 
het maar als oefenschip.

Het was de Britse Admiraliteit in die dagen volkomen duidelijk, dat er een heftige “Slag op de 
Atlantische Oceaan” in het vooruitzicht lag en succes van geallieerde zijde alleen zou kunnen wor-
den bereikt door een grondige opleiding van officieren, onderofficieren en schepelingen en niet 
alleen individueel, doch speciaal in teamverband. Er zou voorlopig een grote behoefte bestaan 
aan bemanningen voor escorte schepen; de marine breidde zich snel uit: er waren grote aantallen 
schepen besteld en in aanbouw en die schepen, die dienst moesten doen bij de bescherming van 
geallieerde konvooien hadden een grote behoefte aan geschoold en deskundig personeel. 

Dit impliceerde, dat aan de opleiding van dit personeel zeer veel aandacht moest worden besteed 
en dat dit in grote aantallen moest worden opgeleid. De vooroorlogse “Anti-submarine school” 
te Portland was in geen enkel opzicht in staat om aan de nieuwe eisen te voldoen en bovendien 
was deze, zeker na de val van Frankrijk in juni 1940, zeer ongunstig gelegen, want zij lag binnen 
de actieradius van de Duitse vliegvelden aan de Franse Atlantische kust. Er werd daarom besloten 
alle opleidingen op het gebied van de onderzeebootbestrijding te concentreren op nieuwe bases 
in Schotland. 

De eerste officieren waarvan bekend is dat deze in juni 1940, in een zekere waas van geheimzin-
nigheid, kennis maakten met de ASDIC bij HMS "Osprey" te Portland waren de Ltz 2 J. v.d. Wateren, 
F.A. Staverman, J.G. Cox en L. Meyer Cluwen. Na deze 3-weekse A/S.C.O. (antisubmarine control 
officier) cursus welke geregeld onderbroken werd door een verblijf in de schuilkelders of het be-
kijken en evalueren van door enkele van de leerlingen meegebrachte extra ordinaire revolvers 
en pistolen (een hobby van de Warrent officier lnstructor) werden toch met vereende krachten 
de nodige vertalingen tot stand gebracht en werd aangevangen met de opleiding van de eerste 
klassen Nederlandse (licht) matrozen S.D. (signal detector).

In de tweede helft van 1940 ging de eerste Nederlandse officier, de Ltz 2 J.C. Cox naar de OB spe-
cialisten cursus, de A/S Long course op H.M.S. "Nimrod" te Campbeltown. Ook in Australië werden 
op de Anti-submarine school te Rushcuttersbay te Sidney Nederlandse matrozen opgeleid. De 
walinrichting H.M.S. "Osprey" te Portland verhuisde daarom naar Dunoon in Argyll en tweede, 
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H.M.S. "Nimrod", werd in juli 1940 te Campbeltown omgebouwd, de experimentele werkzaamhe-
den werden verplaatst naar Fairlie in Ayrshire en wat het belangrijkst was, het “Sea Training Esta-
blishment” werd geopend te Tobermory op de Inner Hebrides als H.M.S. “Western Isles” . Dit kreeg 
de naam van het eerste schip dat hier werd gestationeerd, een voormalige kanaalboot van de Isle 
of Man Steam Company, de “Tynwald” (2.376 brt).

Ingezet als opleidingsschip
Op 12 juli 1940 stelde commandeur (vice-admiraal bd.) G.O. Stephenson de nieuwe walinrichting 
in dienst. Onder zijn bezielende leiding onderging de bemanning van elk nieuw korvet, fregat of 
ander soort escortevaartuig een intensieve opleiding in onderzeebootbestrijding, die een maand 
duurde. Als deze periode achter de rug was, werden schepen aan een bepaalde "Escort Group" in 
de Clyde op de Mersey of Londonderry toegevoegd voor een verdere opleiding in groepsverband; 
deze opleidingen stonden onder bevel van een kapitein ter zee, die als commandant fungeerde 
van alle "Escort Groups" die in een bepaalde haven waren gestationeerd.

Zo werd de voormalige "Batavier IV", te oud om nog actief deel te nemen aan de oorlogvoering, 
op 14 september 1940 stafschip van de opwerkingsbasis te Tobermory onder de naam van H.M.S. 
"Eastern Isles". Behalve de behuizing voor de staf onder leiding van de Britse commandeur Ste-
venson waren aan boord lesfaciliteiten aangebracht, waaronder 4 leslokalen, een filmzaaltje en 
twee synthetische ASDIC aanvalstafels. In maart 1941 werd de "Western Isles" (ex "Tynwald") tij-
dens een Duitse luchtaanval op Glasgow ernstig beschadigd; aangezien het herstel van dit schip 
geruime tijd zou vergen, werd besloten de namen van beide schepen te verwisselen: zo werd de 
naam van de "Tynwald" gewijzigd in H.M.S. "Eastern Isles" en de "Batavier IV" werd H.M.S. "Western 
Isles". Commandant van het schip was, vanaf de indienststelling tot aan het einde van de oorlog, 
Captain R.W.M. Lloyd, DSO, RN. 

De walinrichting met de daarbij behorende schepen vormden de kern bij de opleidingen in on-
derzeebootbestrijding. H.M.S. "Western Isles" werd hiertoe voorzien van leslokalen, een filmzaal 
en tactische oefentafels om ASDIC aanvallen op vijandelijke onderzeeboten te beoefenen. Gedu-
rende de rest van de oorlog bleef H.M.S. "Western Isles" stafschip bij de opwerkingsbasis te Tober-
mory, een functie die dit schip jaren met ere heeft vervuld. 
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Als onderdeel van hun training aan boord van 
HMS WESTERN ISLES in Tobermory op het 
eiland Mull, bereiden schepelingen zich voor 
op de lancering van het geïmproviseerd vlot 
dat ze in zeven minuten hebben gebouwd van 
rubberen cilinders, oude stammen en andere 
materialen. Om deze training zo realistisch 
mogelijk te maken, worden er ook rum- en wa-
terpotten en proviand aan het vlot bevestigd en 
moeten de matrozen op dezelfde manier op het 
vlot springen als in een noodsituatie.

© IWM D 20274

https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/205200883


AAN:
   Zijne Excellentie 
 Minister van Marine

Londen, 19 October 1945

S 376/11/1 G 1945

Overnemen H.M.S. “Western Isles” van Koninklijke  
Britsche Marine als Onderzeeboot Bestrijdings- 
Oefenschip

  Ik heb de eer Uwer Excellentie het volgende 
mede te deelen.

1. De opleiding voor “Onderzeeboot Verkenner” 1e en 2e klasse vindt 
thans plaats in H.M.S. “Osprey” (Dunoon) en H.M.S. “Nimrod” 
(Campbeltown),  beide in Schotland.   Sinds 1945 wordt H.M.S. “Nimrod” 
opgeheven,  terwijl H.M.S. Osprey zal terugkeeren naar Portland, 
dat in 1940 werd geevacueerd.

 Dit teruggaan tot vredes-sterkte brengt 
met zich mede,  dat op zeer korten termijn de Koninklijke Marine,  zoo-
als reeds ondershands van de Admiralty werd vernomen,  zich zelf 
zal moeten bedruipen voor wat betreft opleidingen.   De te Portland 
beschikbare ruimte laat geen klassen van Geallieerde Marines toe; 
reeds thans is het moeilijk Nederlandsche officieren en schepelingen 
in H.M.S. “Osprey” (Dunoon) onder te brengen.   De thans aan den 
gang zijnde opleidingen loopen nog door tot medio Januari 1946, 
waarna juist kan worden voorzien in het benoodigde aantal Onderzee-
bootverkenners voor de,  tot medio 1946 uit te zenden,  schepen. 
Daarna te houden opleidingen zullen echter in Nederland moeten 
plaats vinden,  hetgeen ook in alle opzichten te verkiezen ware.

2. Bij het in Nederland bestaande tekort aan woonruimte en bouwmateriaal 
is het de vraag,  of in den eerste jaren na de oorlog tot het bouwen 
van een opleidingsschool voor Officieren en Onderzeebootverkenners 
zal kunnen worden overgegaan.   Daarom meen ik Uw aandacht te mogen 
vestigen op de mogelijkheid,  om voor de Koninklijke Marine over te 
nemen H.M.S. “Western Isles” ex “Batavier IV”.

3. Dit schip werd in het begin van de oorlog aan de Koninklijke Britsche 
Marine overgedragen, en heeft sindsdien als “Onderzeeboot-Bestrijdings- 
Oefenschip” en vlaggeschip van de “Working-up Base” te Tobermory, 
Mull,  Schotland,  dienst gedaan daar de ketels en machines zich -  
volgens de “Admiralty Anti-Submarine Division” - in zoodanig slechten 
staat bevinden dat het schip voor de scheepvaart niet meer van belang 
zou zijn.
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 Aan boord zijn destijds ingebouwd 2 
“oefentafels” (Anti-Submarine Attack Teachers A/S 345),  hetgeen 
dit schip bijzonder geschikt zou maken voor opleidings- en oefen- 
schip voor Officieren en Onderzeebootverkenners in de Marine- 
basis in Nederland.  De beschikbare ruimte maakt het scheppen 
van opleidingsgelegenheid op ander gebied eveneens mogelijk 
(accommodatie voor Cdt,  40 Officieren,  150 schepelingen),  bioscoop, 
4 klasselokalen,  2 reeds genoemde oefentafels.

 Met het overnemen van “Batavier IV” 
in zijn tegenwoordigen staat wordt bovendien het voordeel verkregen, 
dat reeds direct  over een beschikbare gelegenheid wordt beschikt, 
én dat 2 oefentafels van het modernste type worden verkregen,  waar-
van de aanvraag - samen met ander materieel voor instructiedoeleinden 
- spoedig door U kan worden tegemoet gezien.

 De Britsche Marine betaalt aan huur per 
maand voor de “Batavier IV” aan het Ned. Min. Van scheepvaart een 
bedrag van £ 1808.18.9.  Bij eventueele overname van het schip door 
de Koninklijke Marine zou moeten worden getracht een lagere huursom 
te bedingen voor storting in het scheepvaartfonds.  Desgewenscht 
kunnen met de eigenaars onderhandelingen worden aangeknoopt om het 
schip te koopen.

 De kosten van het overnemen van de 2 
“Attack Teachers” en 1 “Spare Trainer,  Type 147 B" bedragen £ 5.400.

4. Ik ontveins mij niet dat de onderhoudskosten van een schip,  verge- 
leken bij een wal-inrichting,  ongunstig afsteken,  doch wegen 
de voordeelen,  verbonden aan het doorgaan van deze opleidingen, 
hiertegen op.

5. De basis Tobermory is thans - medio October - gesloten,  zoodat 
waarschijnlijk spoedig met het sloopen van de oefentafels en “Spare 
Trainer” zal worden begonnen.

De Schout-bij-Nacht
Adjudant i.b.d. van
Hare Majesteit de Koningin
Commandant der Marine,  

Jhr. E.J. van Holthe

Ministerie van Marine - BDZ - Ltz.I. Crommelin - AFD. Mat.
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Pas in oktober 1945 ging H.M.S. "Western Isles" naar Greenock, waar het voorlopig werd opgelegd, 
in afwachting van een andere bestemming. De marine staf van de Koninklijke Marine was op de 
hoogte van het bestaan van het schip en de mogelijkheden daarvan en toen men begon uit te 
zien naar onderzeebootbestrijdingsmogelijkheden in Nederland, herinnerde men zich de functie, 
die de oude "Batavier IV" gedurende de oorlog bij de Britse marine had vervuld.

Terug naar de KM
Er hadden enkele besprekingen plaats met officieren van de Britse Admiraliteit en in december 
van dat jaar gaven deze al opdracht het schip in gereedheid te brengen voor de overdracht aan 
de Nederlandse autoriteiten. In februari 1946 werd het schip door een marine bemanning te Glas-
gow overgenomen van de Britse Marine en daarop naar Rotterdam overgebracht. Op 15 april 
1946 arriveerde de "Batavier IV" weer op de Maas en nam ligplaats in de Waalhaven, langszij de 
steiger, waar in de zomer van 1945 de Onderzeedienst was gehuisvest. Het was bijna zes jaar ge-
leden dat het schip voor het laatst uit de Maasstad was vertrokken! Nu de Koninklijke Marine de 
beschikking had gekregen over de "Batavier IV" besloot men dit schip in te richten tot onderzee-
bootbestrijdingsschool voor de Koninklijke Marine.

In de zomer van dat jaar werd het schip naar Hendrik Ido Ambacht gesleept, om bij de sloper 
aldaar te worden ontdaan van ketels en voortstuwingsinstallatie, waardoor meer ruimte ter be-
schikking kwam voor opleidingen. Vervolgens ging het schip naar de N.V. Dok en Werf Maatschap-
pij Wilton Feijenoord te Schiedam, om op de werf aldaar voor de nieuwe taak in gereedheid te 
worden gebracht. Begin november 1946 keerde het schip, klaar voor de nieuwe functie, in de 
Waalhaven bij de onderzeedienst terug en op zaterdagmiddag 16 november 1946 werd het door 
luitenant ter zee der 1e klasse J.P. van Dulm in dienst gesteld. Het schip ressorteerde aanvankelijk 
dan ook onder de commandant van de Onderzeedienst.

In dienst als opleidingsschip
De staf, totaal met vaste bemanning zo’n 20 man, ving reeds op 4 november aan met de eerste op-
leidingen, t.w. een opleiding voor OV I, een opleiding voor monteurs alsmede een reeks informa-
tieve cursussen voor officieren. Nog vielen er de nodige kinderziekten te overwinnen en diegenen 
die in deze eerste periode aan boord waren voor een cursus zullen zich nog wel herinneren hoe 
soms plotseling de apparatuur het begaf, en de instructeur zijn toevlucht tot een theoretische les 
zocht. Met vereende krachten werden dan de defecten weer hersteld.

Het volgende jaar konden opleidingen op grotere capaciteit gaan draaien en daarbij bleek dat 
men op den duur aan het op dat moment beschikbare instrumentarium, niet voldoende zou heb-
ben. De twee al eerder genoemde massa oefentafels werden in 1947 afgebouwd en ook de oefen-
tafel voor de geruispellers kwam in het einde van dat jaar gereed.

In 1948 kwam de school op volle toeren. In dat jaar ook werd de eerste opleiding voor onderzee-
bootbestrijdingsofficier ter hand genomen, terwijl de eerste onderzeebootverkenningsofficieren 
in 1950 werden afgeleverd. De opgedane ervaring wees uit dat aan een uitbreiding en verbete-
ring van leslokalen niet ontkomen kon worden. Ook de behoefte aan een, zij het eenvoudige, 
tactische vloer trad nu naar voren. Ook in deze behoeften werd voorzien en in de zomer van 1951 
verdween de laatste werfiaan die daar aan gewerkt had, van boord.

Met het afkomen van de M.D.A.P. deden de Amerikaanse fregatten hun intrede in de Kon. Marine. 
De O.B. school kon daar niet onverschillig onder blijven. In 1953 werd de school verrijkt met een 
Amerikaanse fregatten-sonarinstallatie voor patrouille vaartuigen. Het duurde wat langer voor-
dat de bijbehorende aanvalsoefeninstallatie afgeleverd werd en aan boord geplaatst kon worden 
doch medio februari 1955 was ook dat gerealiseerd.

Na een vrij lange lijdensweg verrees achter op Hr.Ms. "Zeearend" een nieuwe uit- en opbouw en 
werd daarin een logé van de onderzeedienst ondergebracht de "torpedo-attack teacher". Deze 
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kwam uiteindelijk in begin 1954 gereed en kon in maart in gebruik worden genomen. Op 30 juli 
1954 werd het hoofd van de onderzeebootbestrijding tevens belast met het bevel van het schip 
en op 2 augustus 1954 verhuisde het schip van Rotterdam naar Den Helder. 

Sindsdien zijn daaraan diverse verbeteringen en aanvullingen aangebracht en zorgde de beheer-
der de heer J.C. de Jong voor de bouw van een vloot van doelscheepjes.

Vanzelfsprekend zijn er in de loop van de jaren dat het schip voor de opleiding wordt gebruikt, 
héél wat wijzigingen en verbouwingen in het inwendige van het schip, aangebracht. Als men de 
eerste foto van Hr.Ms. "Zeearend" ziet, genomen ten tijde van de indienststelling, toen het schip 
nog een schoorsteen en de voorste mast bezat, kon men nog duidelijk het silhouet van de aloude 
"Batavier"-boot herkennen. Doch de wijzigingen in later jaren hebben die gelijkenis allengs doen 
verdwijnen.

De onderzeebootbestrijdingsschool 
betrok op 8 oktober 1971 haar nieu-
we schoolgebouw "Zeearend" op het 
nieuwe haventerrein. Op dezelfde da-
tum werd Hr. Ms. "Zeearend" voor de 
laatste maal uit dienst gesteld door 
kapitein-luitenant ter zee E. G. Klein-
herenbrink en op 14 juli 1972 van de 
sterkte afgevoerd. 

 Op 10 december 1976 werden de artil-
lerie/torpedoschool, de elektronische 
school, de navigatiegevechtsinfor-
matieschool en de onderzeebootbe-
strijdingsschool "Zeearend" als aparte 
scholen opgeheven en gingen op in 
resp. op in Wapentechnische School 
en Operationele School.

Onder deze verschillende commando’s genoot de "school voor de Onderzeebootbestrijding" in 
NAVO verband een zeer goede reputatie. Dit blijkt wel uit het feit, dat aan boord van Hr.Ms. "Zee-
arend" niet alleen leden van de Koninklijke Marine werden opgeleid, maar dat ook Duitse marine 
officieren en militairen van de Belgische zeestrijdkrachten hier regelmatig opleidingen en cursus-
sen volgden.

En dan nog de naam: de eerste Nederlandse onderzeebootbestrijdingsopleidingen met Neder-
landse instructeurs werden gegeven in Portland aan boord van H.M.S. "Osprey". In het Nederlands 
vertaald betekent dit: Zee- of visarend. Bij wijze van erkentelijkheid tegenover de Royal Navy werd 
aan het schip de naam Hr.Ms. "Zeearend" toegekend.

De naamseinen waren: HX 3 (vanaf 16 december 1946) en A 892 (sinds oktober 1950).

Bron: Herinneringsboek Hr.Ms. "Zeearend" | Jaarboeken Koninklijke Marine
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H.K.H. Prinses Beatrix op 19 november 1963 op kennsima-
kingsbezoek Hr.Ms. "Zeearend", als onderdeel van bezoeken 
aan diverse onderdelen op die dag.

Bron: Collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie



ASDIC
ASDIC is een systeem dat door een 
akoestische energiepuls te zenden en 
vervolgens te luisteren naar eventu-
ele echo's die van dat onderwaterob-
jecten werden geretourneerd. Hier-
mee werden objecten onder water 
gedetecteerd. Het werd uitgevonden 
tijdens de Eerste Wereldoorlog door 
Britse, Amerikaanse en Franse weten-
schappers. Het werd verfijnd tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. 

De eerste verwijzing naar ASD-ics was op 6 juli 1918. Deze term vervangt de tot dan toe gebruik-
te term ‘supersonics’, die over deze experimenten handelde. Het had vrijwel zeker betrekking op 
de ‘Anti-Submarine Division' die experimenten uitvoerde met o.a. quartz (initieel aangeduid met 
ASD-ics), de Admiraliteitsafdeling die dit onderzoek had geïnitieerd.

Uiteindelijk leidde dit tot de aanduiding Anti-Submarine 
Detection Investigation Committee. Na deze datum komt 
de nieuwe term heel vaak voor in verslagen. Er is geen ver-
klaring gegeven voor deze plotselinge verandering. Het 
letterwoord ASDIC is op zich bijzonder, omdat op enig mo-
ment twee extra letters zijn toegevoegd aan de basis af-
korting ASD. Deze zouden betrekking hebben op een niet-
bestaande commissie die zogenaamd verantwoordelijk zou 
zijn geweest voor de ontwikkeling - een truc in oorlogstijd 
om de vijand in verwarring te brengen mocht die proberen 
kennis te verwerven met betrekking tot het systeem.

De term ASDIC werd in 1939 voor de eerste keer gebruikt 
door Churchill in het Engelse Lagerhuis. Navraag en veel 
discussie leverde de uitleg ‘allied submarine detection in-
vestigation committee’ op. Dit comité zou zijn gevormd tij-
dens de oorlog van 1914-1918 en zou veel onderzoek en 
experimenten hebben georganiseerd voor de detectie van 
onderzeeërs. Maar er is géén enkele commissie met deze 
naam gevonden in de admiraliteitsarchieven.  

Bron: Secret wiki Scotland (CC BY-NC-SA)

Gebruik van ASDIC
In 1918 hadden Groot-Brittannië en Frankrijk prototype actieve systemen gebouwd. De Britten 
testten hun ASDIC in 1920 op HMS Antrim en begonnen met de productie in 1922. De 6th Dest-
royer Flotilla had ASDIC-uitgeruste schepen in 1923. Een anti-onderzeebootschool HMS Osprey 
en een trainingsvloot van vier schepen werden opgericht op Portland in 1924. 

De effectiviteit van ASDIC in de beginperiode werd gehinderd door het gebruik van de diepte-
bommen als anti-onderzeebootwapen. Dit vereiste dat een aanvallend schip eerst over een con-
tact onderwater moest voordat dieptebommen vanaf de achtersteven werden losgelaten, wat 
resulteerde in verlies van ASDIC-contact in de momenten voorafgaand aan de aanval. De jager 
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ASDIC beeldscherm uit ong. 1944

Bron: Wikipedia - ÄDA - DÄP 
(CC BY-SA 3.0)

Eind 1918 werd HMS P59 uitgerust met het eerste operationele 
ASDIC systeem Type 112.

Bron: Jerry Proc
Postcard van C.&S. Kestin, Weymouth

https://www.secretscotland.org.uk/index.php/Secrets/ASDIC#:~:text=ASDIC%20refers%20to%20a%20system,refined%20during%20World%20War%20II
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29087111


vuurde in feite blind, waardoor een onderzeebootcommandant ontwijkende actie kon onderne-
men. Deze situatie werd verholpen met nieuwe tactieken en nieuwe wapens. 

De tactische verbeteringen ontwikkeld door Frederic John Walker omvatten de ‘sluip aanval’. Hier-
voor waren twee ASW schepen nodig (meestal kanoneerboten of korvetten). Het ‘dirigerende’ 
schip volgde het doel met ASDIC vanaf een positie ongeveer 1500 tot 2000 meter achter de on-
derzeeboot. Het tweede schip, met haar ASDIC uitgeschakeld begon met 5 knopen een aanval 
vanuit een positie tussen het dirigeren dirigerende de schip en het doel. Middels een radiover-
binding werd het aanvallende schip gedirigeerd op ASDIC informatie en positie t.o.v. het dirige-
rende schip. Zodra de dieptebommen waren losgelaten, verliet het aanvallende schip op volle 
snelheid de directe omgeving. Het dirigerende schip voer vervolgens het doelgebied binnen en 
liet ook een patroon van dieptebommen los. De lage snelheid van de nadering betekende dat 
de onderzeeboot niet kon voorspellen wanneer dieptebommen zouden worden gegooid. Elke 
ontwijkende actie werd gedetecteerd door het dirigerende schip en die paste de orders voor het 
aanvallende schip dienovereenkomstig aan. De lage snelheid van aanval had als voordeel dat de 
Duitse akoestische torpedo niet effectief was door de geringe vaart. 

Een variatie op de ‘sluip’ aanval was de ‘bommentapijt’ aanval, waarbij drie aanvallende schepen in 
formatie naast elkaar door het dirigerende schip over het doel werden gedirigeerd. 

Om de blinde vlek van ASDIC op te heffen werden nieuwe wapens ontwikkeld die de lading ‘voor-
uit gooiden’ zoals ‘Hedgehog’ en later mortieren zoals ‘Squid’, waardoor het aanvallende schip de 
gehele aanval ASDIC-contact had. Hierdoor kon een enkele escorteur gerichtere aanvallen op on-
derzeeboten uitvoeren. 

Ontwikkelingen tijdens de oorlog resulteerden in Britse ASDIC-sets die verschillende bundelvor-
men gebruikten, waardoor blinde vlekken continu werden bedekt. Later werden akoestische tor-
pedo's gebruikt. 

Vroeg in de Tweede Wereldoorlog (september 1940) werd de Britse ASDIC-technologie beschik-
baar gesteld aan de Verenigde Staten. Onderzoek naar ASDIC en onderwatergeluid werd uitge-
breid in het VK en in de VS. Er werden veel nieuwe soorten militaire geluidsdetectie systemen 
ontwikkeld. Deze omvatten o.a.  sonarboeien, voor het eerst ontwikkeld door de Britten in 1944 
onder de codenaam ‘High Tea’, dipping/’dompel’ sonar en mijndetectie sonar. 

Bron: Wikipedia (CC SA)
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ASDIC type 127D bedienings-
paneel a/b HMCS Rimouski nov 
1943.

Bron: Jerry Proc
(Photo courtesy Corvettes of the 

Royal Canadian Navy 
1939-1945)

https://en.wikipedia.org/wiki/Sonar


De onderzeeboot is een zeer ge-
vaarlijk wapen en zal dat voorlopig 
wel blijven. In de afgelopen oorlog 
was in de zomer van 1943 al zo-
veel  geallieerde scheepsruimte aan 
Duitse onderzeeboten ten slacht-
offer gevallen als de totale Britse 
koopvaardijvloot in 1939 groot 
was. Later in de oorlog hebben de 
geallieerden in de Middellandse 
Zee en in de Stille Oceaan met on-
derzeeboten een overeenkomstig 
resultaat behaald. Wanneer we het 
aantal machtige oorlogsschepen 
bezien, die het slachtoffer werden, 
dan blijkt wel dat het onderzeewa-
pen nog steeds van het grootste be-
lang is.
Bovendien is het een wapen dat 
nog geweldige ontwikkelingsmo-

gelijkheden biedt. De boten zouden 
uitgerust kunnen worden met een 
ander soort bewapening. Mogelijk 
wordt een andere tactiek uitgedacht 
- of kan de onderwatersnelheld op-
gevoerd worden tot meerdere ge-
lijkwaardigheid aan de oppervlak-
teschepen.
Het is in de afgelopen oorlog gelukt 
de Duitse onderzeeboot af te schud-
den. Dit heeft echter een geweldige 
krachtsinspanning gekost. Duizen-
den vaartuigen van allerlei soort en 
duizenden vliegtuigen kwamen er 
aan te pas. Het is duidelijk dat een 
dergelijke krachtsinspanning alleen 
mogelijk is voor een grote en mach-
tige partij, die zich een dergelijke 
inspanning kan getroosten zon-
der op ander gebied te verslappen. 

Wanneer we hier tegenover stellen 
de veel kleinere inspanning die no-
dig was om de Duitse onderzeebo-
ten te bouwen en oorlog te doen 
voeren, dan krijgen we een indruk 
van de waarde van het wapen. 
De grote kracht van de onderzee-
boot is, dat zij zich onzichtbaar kan 
maken. Zij kan gedurende lange 
tijd in een gebied vertoeven waar 
de vijand geheel de baas is. Zij 
heeft daarbij geen steun van ande-
re strijdkrachten nodig. Dergelijke 
steun zou dikwijls wel prettig zijn, 
maar zij kan zonder. Zij is, in dit 
opzicht, het enige schip dat zo iets 
kan presteren. 
Voor een effectieve bestrijding is 
het dus nodig om de onderzeeboot 
deze kracht te ontnemen en het mo-
gelijk te maken de ondergedoken 
boot te ontdekken. De geschiede-
nis van de pogingen om dit te be-
reiken is hier en daar vermakelijk. 
De Engelsen probeerden zelfs zee-
leeuwen af te richten. Dit gelukte 
niet omdat de beesten weigerden de 
overeenkomst tussen boot en vis te 
ontdekken. Daarna werd getracht 
door middel van onderwaterluister-
apparaten het doel te bereiken. In de 
eerste wereldoorlog heeft men hier-
mede een grote perfectie bereikt. Er 
kleefden echter zoveel nadelen aan 
het luisterapparaat dat doorgegaan 
werd naar andere mogelijkheden te 
zoeken.
Kort voor de laatste oorlog boekten 
de Engelsen succes, met een toestel 
dat zij ASDIC noemden, naar de 
commissie die met de onderzoekin-

De onderzeebootbestrijding
BREVET ONDERZEEBOOTVERKENNER

De echo wordt zichtbaar .....



gen belast was. De ASDIC berust 
op een welbekend natuurkundig 
principe. Er bestaat een bergkristal 
- kwarts genaamd - dat de eigen-
schap heeft met electrische tril-
lingen te kunnen meetrillen. Men 
kan zodoende kwartsplaatjes tril-
lingen laten geven van zeer hoge 
frequentie (d.i. het aantal trillingen 
per seconde). Deze trillingen kun-
nen onder water in iedere gewens-
te richting worden uitgezonden, 
en wanneer zij op hun weg een of 
ander voorwerp tegenkomen, dan 
worden zij langs dezelfde weg te-
ruggekaatst en kunnen met dezelf-
de kwartsplaatjes opgevangen wor-
den. Het tijdsverloop tussen vertrek 
en terugkomst van een trilling is 
een maat voor de afstand van dat 
voorwerp.  
Wanneer een trilling terugkomt, wil 
het helemaal niet zeggen dat zij te-
ruggekaatst werd door een vijande-
lijke onderzeeboot. Het is gebleken 
dat zelfs een school vissen een echo 
veroorzaakt, en soms zijn hele vlo-
ten een straatje omgegaan voor een 
stelletje vissen. 
De trilling die uitgezonden wordt 
is een geluidstrilling. Geluld wordt 
namelijk veroorzaakt door het la-
ten trillen van lucht, water, of enige 
andere stof. De toon van het geluid 
wordt bepaald door de frequentie 
van de trilling. Hoe hoger de fre-
quentie des te hoger de toon. Wij 
horen de toon, doordat in ons oor 
het trommelvlies meetrilt op de 

frequentie van het geluid dat ons 
bereikt. Op een gegeven ogenblik 
echter kan de toonhoogte zo groot 
worden dat ons trommelvlies zo 
vlug niet meetrillen kan. Die tril-
lingen liggen boven de gehoorgrens 
en heten ultra sonoor. De ASDIC 
nu gebruikt ultra-sonore trillingen. 
Zij vormen in het water een beter 
gerichte bundel en men kan dus de 
richting van het voorwerp dat de 
echo geeft nauwkeuriger bepalen. 
Het principe van het toestel is vrij 

eenvoudig. Een zender produceert 
electrische trillingen. Deze trillin-
gen worden overgebracht naar de 
kwartsplaatjes die mee gaan tril-
len  en de geluidstrillingen maken. 
Deze plaatjes zitten in een toestel 
dat oscillator heet. Het werkt als 
een schijnwerper die in plaats van 
een lichtbundel, een geluidsbundel 
uitwerpt. 
Zodra een trilling uitgezonden is 
wordt de verbinding tussen zender 

en oscillator verbroken en wordt de 
oscillator verbonden met de ont-
vanger, ook wel de versterker ge-
naamd. Komt de trilling nu terug, 
dan gaan de kwartsplaatjes mee-
trillen. De trillingen worden over-
gebracht op de ontvanger en wor-
den verstrekt en hoorbaar, dan wel 
zichtbaar gemaakt. 
De oscillator is gewoonlijk onder 
tegen het schip gemonteerd, zodat 
trillingen vrij rondom kunnen wor-
den uitgezonden. De richting waar-
in gezonden wordt is boven natuur-
lijk afleesbaar. 
Deze apparatuur nu wordt bediend 
door de onderzeebootverkenner. 
Hij is, wanneer hij de wacht heeft, 
een van de belangrijkste mensen 
aan boord. Hij toch is de enige man 
die een vijandelijke onderzeeboot 
kan ontdekken. Hoe beter hij geoe-
fend is, hoe meer kans er is dat hij 
verschil weet te maken tussen echte 
en niet-echte vissen, hij kan zelfs 
de waarschijnlijke koers van een 
onderzeeboot „zien”, koersveran-
deringen „ontdekken” enz. enz. 

Onderzeebootverkenner is in onze 
marine een brevet voor matrozen. 
Iedere matroos kan verzoeken om 
de opleiding tot het brevet te mogen 
volgen. Er is natuurlijk een bepaald 
aantal onderzeebootverkenners no-
dig om de vloot te bemannen en als 
er niet voldoende liefhebbers zijn, 
wordt een aantal aangewezen. 
Het brevet is in twee klassen onder-

Hr. Ms. „Marnix" - voor de oefeningen op zee Hr. Ms. „Zeearend" - opleidingsschip voor de 
onderzeebootbestrijding



verdeeld, de onderzeeboot verken-
ner der 2e klasse (O.V. II, toelage 
ƒ 9,- per maand) en de onderzee-
bootverkenner der 1e klasse (O.V. I 
,toelage ƒ 12,- per maand).
De opleiding vindt plaats aan boord 
van Hr. Ms. „Zeearend” in Rot-
terdam. Dit schip (ex Batavier IV 
van Wm. H. Müller en Co.) werd 
in 1940 door de Britse Marine in-
gericht tot les-schip voor de onder-
zeebootbestrijding. Het werd gesta-
tioneerd in Tobermory, een haven 
op een van de eilanden ten Westen 
van Schotland. Nieuw gebouwde 
of pas gerepareerde anti-onderzee-
bootschepen werden met hulp van 
de „Zeearend” - toen H.M.S. Wes-
tern lsles - klaargemaakt voor de 
jacht. Het einde van menige Duitse 
onderzeeboot vond zijn begin op 
onze huidige „Zeearend”. WIJ heb-
ben na de oorlog het een en ander 
aan het schip verbouwd en gemo-
derniseerd, omdat de techniek nu 
eenmaal niet stilstaat en het is nu 
voorzien van leslokalen en toestel-
len ten behoeve van de aanstaande 
O.V. 
De matroos die onderzeebootver-
kenner wil of moet worden on-
dergaat eerst een oorkeuring. Dit 
is logisch omdat hij in zijn dienst 
voornamelijk met zijn oren zal 
moeten werken. Deze keuring ge-
schiedt met een z.g. pitch-meter. 
Dit is een toestel dat twee tonen van 
verschillende toonhoogte produ-
ceert. De candidaat moet uitmaken 
welke van de twee tonen de hoog-
ste is. Voldoet hij aan de hiervoor 
gestelde eisen - zie circulaire zee-
macht 1029a - dan wordt hij op de 
„Zeearend” in opleiding genomen 
voor O.V. II. 
Hij leert daar in 13 weken de gehei-
men van het vak, dus de bediening 
van de toestellen en zoveel van het 
onderhoud van die toestellen dat hij 
daarbij kan helpen. Hiervoor is na-
tuurlijk kennis van de electro tech-
niek nodig en hoewel geprobeerd 
wordt de zaak niet al te ingewik-

keld te maken vormt het technische 
gedeelte van de opleiding toch wel 
de hoofdschotel. De eerste stap-
pen op het gebied van de onder-
zeebootjacht worden gezet op de 
massa-oefen-tafel. Dit is een toestel 
waarop 4 groepen van leerlingen te-
gelijk kunnen oefenen. Zij leren de 
beginselen van het „pingen” en als 
zij die onder de knie hebben gaan 
zij over naar· de tactische-aanvals-
tafel. De toestellen zoals die in wer-
kelijkheid aan boord voorkomen 
zijn hier verbonden met een tafel 
waarop een onderzeeboot en het ja-
gende schip te zien zijn. De leerling 
wordt verondersteld op het jagende 
schip te zijn en tracht de onder-
zeeboot te vinden, daarbij gebruik 
makend van de werkelijke toestel-
len. De bij de jacht voorkomende 
geluiden worden zo natuurgetrouw 
mogelijk ingevoerd zodat het hele 
toestel een zo goed mogelijke imi-
tatie is van de werkelijkheid. Het 
grote voordeel van dit toestel is dat 
leerlingen en instructeur voortdu-
rend een overzicht kunnen hebben 
van de stand van de jacht, fouten 
dus onmiddellijk zichtbaar zijn en 
besproken kunnen worden. Zo wor-
den al lerend en oefenend 10 weken 
doorgebracht. Daarna is de leerling 
zover dat hij klaar is om het geleer-
de in de praktijk te gaan toepassen. 
Hiertoe wordt hij - na het eindexa-
men van de opleiding te hebben 
afgelegd - gedetacheerd aan boord 
van een schip dat speciaal bestemd 
is voor het houden van oefeningen 
met onderzeeboten. Dit schip gaat 
hiertoe met een onderzeeboot onge-
veer 2 à 3 weken naar de Zuidkust 
van Engeland, waar geen mijnen 
zijn en zoveel waterdiepte is dat de 
onderzeeboot goede bewegingsvrij-
heid heeft. 
Na afloop van deze detachering is 
de opleiding beëindigd, en als de 
candidaat geslaagd is krijgt hij het 
brevet O.V. II.
Hij gaat nu als zodanig naar de 
vloot, hij heeft een goede opleiding 

gehad maar is natuurlijk geenszins 
volleerd. Hij heeft nog heel veel 
oefening nodig. Hier komt bet be-
zwaar naar voren dat de zee niet 
vol onderzeeboten is waar hij op 
oefenen kan. Echter, wrakken, bo-
venwaterschepen, boeien enz. ge-
ven een goede echo en hij zal dus 
al deze gelegenheden uitbuiten om 
zijn geoefendheid op te voeren. Ie-
dere dag minstens een half uur, om 
paraat te zijn wanneer het nodig is 
...... omdat hij de enige is die een 
onderzeeboot zien kan, als hij de 
wacht heeft. 
Nadat de O.V. II enige tijd op de 
vloot heeft gediend en de nodige 
praktijk heeft opgedaan, kan hij in 
aanmerking komen voor opleiding 
tot O.V. I. Het is logisch dat hier-
voor alleen „goede” O.V. II's in 
aanmerking komen. De O.V. I is de 
man die leiding moet kunnen geven 
in de onderzeebootverkennerij en 
hij moet in staat zijn de installatie 
gevechtsgereed  te houden. Deze 
meer grondige kennis van de werk-
wijze en van de installaties leert hij 
in een opleiding van 10 weken, we-
derom op de „Zeearend” tezamen 
met een detachering op een schip. 
Hij oefent weer op de aanvalstafels, 
doorloopt in het kort al de vroe-
ger reeds geleerde stof waarbij op 
diverse punten dieper op de zaak 
wordt ingegaan en leert de onder-
houdsvoorschriften en de uitvoe-
ring daarvan. 
En tot slot, weer later, indien hij 
meer voelt voor de onderzeebootbe-
strijding dan voor het matrozenvak, 
dan is er het dienstvak van speciale 
diensten (onderzeebootbestrijding) 
waarin bij hogerop kan. 
Zo dus zullen in de toekomst Ne-
derlandse zeelieden worden be-
schermd door Nederlandse O.V.’s 
die niet te misleiden zijn en onder 
water kunnen „zien”.

Bron: Alle Hens maart 1950 no. 8



Onderzeebootbestrijdingswapens van toen

- 29 -

Hedgehog - 24 loops onderzeebootbestrijdingmor-
tier op de bak van HMS Wescott.

Bron: IWM A 31000

Squid - onderzeebootbestrijdingsmortier met drie 
lopen aan boord van een oorlogsschip, ontwikkeld 
in WO II door Groot Brittannië.

Bron: Collectie NIMH

Y-Gun - Amerikaanse dieptebomwerper uit 1918, 
gebruikt in de WO1 en WO2.

Bron: Naval History and Heritage Command

Mk IV dieptebomwerper - Het laden van een Mk VII 
dieptebom in een K-launcher a/b van het Flower 
Class korvet HMS Dianthus K95. Iedere werper is 
bemand door 5 personen.

Bron: IWM A 11948

Dieptebom Mk IX - Amerikaans druppelvormig anti-on-
derzeebootwapen met  hoge zinksnelheid en stabiele 
onderwatereigenschappen. Deze eigenschappen 
maken een grotere aanvalsnauwkeurigheid mogelijk 
dan in het verleden mogelijk was.

Bron: The Maritime Parc Association

https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/205194539
https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/205194536


komt met een schone en grote la-
ding herinneringen terug. Op „bu-
reau administratie” werd gezegd 
dat de delegaties er zelfs voor ge-
stopt zijn ..... 
Enfin, men pakte in, of men sliep, 
men las een boek of WAT de marine 
dan ook maar doet tussen twaalf en 
half drie. 
Toen gebeurde het onverwachte, 
dat, waar niemand op gerekend had: 
alarm. Luid en aanhoudend rinkel-
den de schellen. Men moet bewon-
dering hebben voor de discipline, 
die de bemanning heeft en nog veel 
meer bewondering voor de kalmte, 
ja de humor zelfs, waarmee ze haar 
taak vervult. Binnen EEN minuut 
waren de honderd en veertig leden 
op hun posten. Binnen EEN minuut 
waren alle kanons, alle mitrailleurs, 
„Bofors” bezet, had iedereen helm 
op en zwemvest aan. Het schip ging 

door, sneed door het water. Ieder 
stond kalm en stil op z'n plaats, van 
brug tot machinekamer, van bak tot 
hek.
De luidspreker van de asdic-hut 
– de plaats waar men onderzeebo-
ten peilt en volgt vertelde: „Echo-
peiling rood tien...... afstand 2800 
yards, doelsbreedte vijf graden...... 
classificatie mogelijk onderzee-
boot.
We voeren er recht op aan. De 
spanning steeg merkbaar. We keken 
geloof ik allemaal naar de zee en 
naar de lucht, alsof we elk ogenblik 
verwachtten met de twee elementen 
in aanraking te zullen komen, er in 
geslingerd te zullen worden. En dat 
konden we ook.
Steeds dichter en dichter nader-
den we het doel. Je hoorde alleen 
het water, zag alleen het schui-
mende spoor. Stilte. Opeens loeide 
de claxon, ten teken dat er diepte-
bommen gegooid moesten worden. 
Blijkbaar zaten we dus nu boven 
het doel......
Twee bommen rolden het water in, 
met een dof gepets.
Iemand zei laconiek: „Nou zal je 
zien, gaat het servies voor zus naar 
zijn moer. Heb ik ZO lang gewacht 
met het kopen en nou warem-
pel......”
Iemand anders zij: „Nou lui, daar 
gaan we. Op de laatste dag, uitge-
sproken op de laatste dag nog naar 
je vette.......”
Waarop de pater, die in de buurt 
stond antwoordde: „Nou, nou...” 
Anders niet.
Gek dat een mens zich die dingen 
kan herinneren van die ogenblik-
ken.
De bommen ontploften, met een 

„Dit is de laatste dag”, zei de be-
manning. „De laatste dag van die 
belangrijke periode”. Op 7 Juli van 
het vorig jaar vertrok de „Evertsen” 
uit Soerabaja naar de Koreaanse 
wateren, om dar haar taak in UNO-
verband te vervullen ..... 
Maar enfin, nu was het dan de laat-
ste dag, eindelijk. We voeren in de 
buurt van de 36ste breedtegraad, op 
weg naar de basis, Sasebo. Natuur-
lijk was iedereen in thuisvaartstem-
ming. Geen wonder ook, na negen 
maanden vrij saai patrouillewerk, 
na de vijandelijke granaten bij 
Wonsan. „Maar we hebben gesloft” 
zei iedereen. „Eerst dat rif, toen 
beschietingen en nog geen moer 
loos”.
Bij het middagschaften was men 
aan het sorteren en inpakken van 
de souvenirs geslagen. U moet dat 
niet uitvlakken, want de „Evertsen” 



stuurboord, drie achteruit. Gespan-
nen wachtten we af. Men moet dit 
meegemaakt hebben om te kun-
nen beseffen WAT er allemaal in 
de mensen omgaat in die weinige 
ogenblikken. De bommen zijn los, 
het schip vaart door en je kijkt naar 
het water, dat elke seconde kan ver-
anderen in de kokende zee van daar 
straks.
Doffer en harder kwamen de knal-
len, zwaarder was het gedreun als 
van een onderaardse ontploffing en 
heftiger was de siddering door het 
schip, veroorzaakt door het vrij-
wel gelijktijdig springen van de 
vijf dieptebommen. Wederom was 
de zon verdwenen, nu door vijf 
machtige waterzuilen en kookte de 
zee op die plaats als in de zwaarste 
storm. Toen, na dit alles zagen we: 
een grote, donkere plek op het wa-
ter achter ons. „Olie!!” schreeuwde 
iemand. „Hij is geraakt!!”
„Kan een capsule zijn” wist een 
sergeant. „Doen ze wel meer om je 
af te leiden”.
„Kijk uit, zo meteen komt ie bo-
ven”. De kanonnen draaiden naar 
het water naar het water in de rich-
ting van de plek. Bofors en mitrail-

doffe dreun die het hele schip deed 
trillen en sidderen. Het water ach-
ter ons spoot tientallen meters de 
hoogte in en voor een ogenblik was 
zelfs de zon achter het gordijn van 
opgeslingerd zeewater verdwenen.
De zee op die plaats kookte, gelijk 
een ketel water die uren op het vuur 
heeft gestaan. Het geleek een mi-
niatuur uitbarsting van een atoom-
bom, want het had de vorm van een 
paddestoel. De duizenden liters op-
gestuwd water vielen met een smak 
terug in de kokende zee.
„Aftrap servies” zei de matroos 
weer. We voeren door, eerst koers 
midscheeps, toen stuurboord uit, 
met een grote boog terug naar de 
plaats, waar de onderzeeboot ge-
peild was.
„We gaan er weer overheen” wist 
een ieder.
Weer klonk de stem door de luid-
spreker...... „Contact verkregen...... 
asdic-team klaar om aan te val-
len......”
Stilte. Water, schuim, lucht, span-
ning. De brug zei: „Aanvallen”.
En weer loeide de claxon. Nu wer-
den er vijf dieptebommen gegooid, 
een door de werpers aan bak- en 

leurs waren honderd procent op 
hun qui-vive. Maar er gebeurde 
niets. Weer draaiden we bij, weer 
op de plek af, waar, naar het scheen, 
wrakhout of iets dergelijks dreef.
„Vis” constateerde de uitkijk.
„Je moer” zei een ander.
Maar het WAS vis. Bij honderden, 
nee bij duizenden dreef de dode vis 
met opengereten buik rond op de 
donkere plek.
Het sein „Veilig” werd gegeven en 
ieder kon inrukken. Weer koersten 
weer terug in de oude richting: Sa-
sebo.
„Een geluk voor jou” zei driekwart 
van de bemanning. „Heb je wat te 
schrijven”. „En zorg, dat we de fo-
to’s ervan krijgen”.
„En praat me niet meer over m’n 
servies” jammerde de matroos 
weer.
„Eerst was het zestien-delig, maar 
nou is het twee en zeventig-delig.”
„De pudding staat nog op tafel he-
ren” zei de hofmeester.
„Da’s waar ook” zeiden we. We 
waren aan het eten, is het niet?”

WIM DUSSEL

Noot redactie nieuwsbrief:
De redactie promoot op geen enkele manier het betreffende product, maar laat iets zien van de tijdgeest. 
Het blad stond destijds bol van advertenties van allerlei soorten diensten en producten en besloeg ongeveer 1/3 deel 
van het blad. Naast veel scheepvaart gerelateerde informatie is een deel m.n. op de (marine) lezer gericht. 



US submarine school - Volgens de Amerika-
nen is dit de meest legendarische documen-
taire over de opleiding tot onderzeeboot be-
manning. Het personeel kwam zo van school 
en had geen ervaring. Het heeft daar veel 
losgemaakt, gelet op de berichten onder de 
video. Veel oud marinepersoneel herkent zich-
zelf in de opleiding en delen dezelfde ervaring.

U-boat killer - Documentaire over wapen-
systemen van eenheden in de onderzeeboot-
bestrijding in WO2, met o.a. interviews met 
commandant van U-boot.

Hedgehog - De Britse Admirality was naarstig 
op zoek naar wapens tegen onderzeeboten. 
Uiteindelijk werd een uniek wapen ontwik-
keld dat vele maken beter was dan andere 
'probeersels' in de strijd tegen U-boats.

Onderzeeboot van binnen - Waar ze precies 
varen is geheim, maar in Achter gesloten deu-
ren mogen wij ons onderdompelen in de we-
reld van een van de vier Nederlandse onder-
zeeboten van de marine. Hoe is het leven aan 
boord en waar liggen de gevaren?

Commandantenopleiding - Toekomstige 
onderzeebootcommandanten hebben in de 
derde week van februari 2011in Noorwegen 
het eerste praktijkgedeelte van de SubMarine 
Command Course (SMCC) gevolgd. De Neder-
landse en buitenlandse militairen oefenden in 
'eyes-only', het veilig houden van de onder-
zeeboot met de dreiging van schepen dichtbij.
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https://www.youtube.com/watch?v=2ycDINNZHBw
https://www.youtube.com/watch?v=jyRLJPLTCGA&t=557s
https://www.youtube.com/watch?v=PuPX0Dh7Umo
https://www.youtube.com/watch?v=N-VsKcPK9tQ
https://www.youtube.com/watch?v=yawmYF1xljo


Duitse onderzeeboot UC 97 - De Duitse on-
derzeeboot UC 97 was pas gereed vlak voor 
het einde van WW1. Uiteindelijk belandde de 
boot in de Verenigde Staten waar het voor al-
lerlei proefnemingen werd gebruikt.

Amerikaanse Marine vs Spanje - Hier kijkt u 
mee tussen de USA Navy en Spanje omtrent 
de veiligheid op zee. Wie bepaalt wie opzij 
moet gaan voor de ander. Kijk en geniet.

Submarine Warfare WW2 - De RN noemde 
het ASDIC en de USN noemde het sonar. Alle-
bei bedoeld om Duitse U-boats te detecteren 
en aan te vallen. De Kriegsmarine deed er alles 
aan om detectie van de boten te voorkomen.

Werking sonar - Hoe werkt de sonar aan boord 
van een nucleaire onderzeeboot? Na het bekij-
ken van de video zijn er geen geheimen meer 
voor u. Opmerkelijk is dat de bemanning zelfs 
een trein kan horen en via de displays is alles 
goed te zien.

Wat weet je niet over de OZD – Top vier van 
dingen die je nog niet wist over de onderzee-
dienst!

- 33 -

https://www.youtube.com/watch?v=0ejqxwqfOOw
https://www.youtube.com/watch?v=E7edMV8wJbw
https://www.youtube.com/watch?v=s94fQtFIxyo
https://www.youtube.com/watch?v=AqqaYs7LjlM
https://www.youtube.com/watch?v=4tbGrMaBAPs&t=12s


Afscheidsvideo Zeehond- Herinneringen 
aan Hr.Ms. Zeehond 1961-1990.

ASDIC instructie - Een instructeur van de Ro-
yal Navy geeft les aan een klas toekomstige 
ASDIC operators.

Anti Submarine Warfare - Op welke manie-
ren worden onderzeeboten gevonden door 
oppervlakte eenheden. Een (oude) gedeclas-
sificeerde Amerikaanse instructiefilm uit de 
jaren 70 geeft aan hoe het destijds in z'n werk 
ging.

Top 10 films - Indien u een video wilt gaan 
kijken waarin een onderzeeboot de hoofdrol 
speelt maar u nog niet weet welke, is een com-
pilatie van tien video’s voor u gemaakt.

Oorlogsvoering onder water - Iedereen 
heeft er een beeld bij hoe een oorlog op het 
land wordt gevoerd. Of in de lucht. Of op het 
water. Maar hoe een oorlog onder water wordt 
gevoerd weten vrij weinig mensen. Wat doen 
we eigenlijk onder water? En waarom heeft 
Nederland een onderzeedienst nodig?
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https://www.youtube.com/watch?v=SkfRKMyPmpY
https://www.youtube.com/watch?v=kyTRXcMJQvE
https://www.youtube.com/watch?v=PW9uUex3wdY
https://www.youtube.com/watch?v=LGWDbCHvY0k
https://www.youtube.com/watch?v=CNMjlL58uIM


aan; die van de „Tijgerhaai” om ons 
te ontwijken, die van ons om hem 
aan te vallen en de ontwijkmanoeu-
vres te niet te doen. Van 's ochtends 
vroeg tot 's avonds vijf of zes, en 
soms nog later, wordt er geoefend. 
Dieptebomaanvallen, aanvallen 
met de raketwerpers, geruispeilin-
gen en lanceeroefeningen wisselen 
elkaar af. Soms wordt er geoefend 
In samenwerking met „Neptunes” 
van de MLD of „Shackletons” van 
de Britse fleet air arm, of met Brit-
se fregatten. De apparatuur wordt 
voornamelijk bediend door perso-
neel van de „Zeearend”, dat een 
praktische tijd komt doormaken op 
de „Utrecht”. Opleidingen OV 2, 
OV 1, korporaals- en sergeantop-
leidingen en officieren in opleiding 
voor OV- of  OB-officier vinden 
gastvrijheid en oefengelegenheid 
bij de „Utrecht” en de „Tijgerhaai”. 
De bemanning van de  „Utrecht” 
loopt haar zeewacht, maar de oplei-
dingen zijn vaak 10 uur of meer per 
dag achtereen in touw. 
Er worden wel eens lelijke dingen ge-
zegd als het schip eens snel achter el-
kaar rigoureuze koersveranderingen 

„Echo peiling rood 40, geschat mid-
den 320, geschatte afstand 1400”. 
„Krieng.... ping!”
„krieng...... ping!”
„langzaam naar links.... 315.... af-
stand 1200, Doppler iets laag.”
„bakboord 20.”
„Bakboord 20.”
„Roer ligt bakboord 20.”
„Langzaam links, 305 afstand 
1000.”
Hr. Ms. „Utrecht” draait op één 
oor liggend met een 15 mijls vaart 
bakboord uit. Uit de luidspreker 
op de brug klinken regelmatig de 
meldingen vanuit de OB-centrale 
en de roer- en vaartorders van het 
OB-plot. Men is weer eens aan het 
„ballen draaien” z04115 de schijn-
aanvallen Hr. Ms. „Tijgerhaai”, 
waarbij het plot de leiding heeft, 
worden genoemd. Deze term wordt 
onmiddellijk duidelijk, wanneer 
men een blik slaat op het OB-plot 
in de commandocentrale, waar de 
bewegingen van de onderzeeboot 
en die van het eigen schip op wor-
den geplot, Een wirwar van rode 
en blauwe kringen geven de gril-
lige bewegingen van beide schepen 

maakt, maar dat wordt meestal niet 
zo gemeend. Ook wordt het plot er 
wel eens beleefd op attent gemaakt, 
dat het tijd van middagschatten is 
en of er rekening mee gehouden kan 
worden met de roeruitslagen. 
Na elke oefening, gemiddeld eens 
in de drie à vier uur, komt de „Tij-
gerhaai” zijn neus even laten zien. 
Als alles veilig is en hem dat via 
de Asdic Ie kennen is gegeven en 
zijn beide rookkaarsen op hel zee-
oppervlak roken, duikt onze „sub'” 
op. Dat „onze” is niet zomaar een 
gezegde, want de „Utrecht” be-
schouwt de „Tijgerhaai” zo'n beetje 
nis haar persoonlijke bescherme-
ling. Als de „Utrecht” bij rustig 
weer in een beschutte baai ten an-
ker ligt, komt zij langszij, de be-
manning mandiet aan boord bij de 
grotere broer, want zoveel comfort 
biedt bun eigen schip niet en de of-
ficieren beschouwen hun collega's 
van de onderzeedienst als leden van 
de longroom. 
Een hele week lang pingen is eento-
nig en daarom worden de weekends 
dan ook nuttig besteed, hetgeen te 
merken is aan het enthousiasme 



waarmee Janmaat in de Engelse 
havens de wal opschuift. Om te  
representeren uiteraard. Tor Quay, 
Falmouth, Weymouth, Portsmouth, 
St. Peter Port op Guernsey behoren 
tot de havens, waar menigeen een 
prettige herinnering aan zal hebben. 
Vooral het bezoek aan Guernsey, 
het Britse kanaaleiland met zijn 
prachtige rotskusten, fraaie stran-
den en gezellige boulevards zal een 
leder lang bijblijven. 
Maar in de eerste plaats wordt 
er gewerkt, want het „pingschip 
Utrecht” en haar onafscheidelijke 
metgezel de „Tijgerhaai” rekenen 
zich tot de werkpaardjes van de 
marine.
Het Engelse klimaat, onder wiens 
heerschappij men stond, hield 
over het algemeen zijn fatsoen, al 
kon het 't niet laten, om ons soms 
te laten zien, dat de beruchte Ka-
naalmist geen sprookje is. Zo af en 
toe werd een dag ten anker doorge-
bracht onder belgelui en gongsla-
gen, want met slecht zicht mag er 
niet met de sub geoefend worden, 
omdat optische seinen, zoals rook-
kaarsen, lichtkogels en luchtbellen 
dan gemist zouden kunnen worden. 
De artillerie zorgt ook wel eens 
voor een verzetje tussen het ballen 
draaien door. De lichtraketwerper, 
in de wandeling de „koe” genoemd, 
werd tot leven geroepen en stuurde 
zijn raketten met een geluld van „it 
came from outer space”' de lucht in, 
waarna de 40 mm mitrailleurs  op 

de flare begon te schieten. 
Maar een echte delicatesse voor 
het pingbedrijf is het, letterlijk en 
figuurlijk, wanneer er een scher-
pe raketdieptebom afgevuurd zal 
worden. Daartoe wordt eerst een 
wrak opgezocht, aangepingd en 
vervolgens met een raketdiepte-
bom beschoten. De schipper en zijn 
mensen zijn intussen druk bezig 
de sloepen klaar te maken om te 
strijken; vanaf de brug tuurt ieder-
een die een kijker heeft kunnen be-
machtigen, naar de plaats waar de 
bom ontploft is. Want enige tijd na 
de ontploffing komen de zeebewo-
ners, die zo'n ruwe behandeling niet 
gewend zijn, boven drijven en dan 
heeft men ze voor het opscheppen. 
Zodra dan ook de bovendrijvende 
vissen gesignaleerd zijn, stuurt de 
officier van de wacht het schip naar 
de grootste concentratie vis toe en 
gaat daar gestopt liggen. De beide 
motorsloepen, en de whaleboot 
worden gestreken om de vis op te 
pikken. Een aantal enthousiaste Jan-
nen springen vanaf de midscheeps 
overboord om alles dat vlak in de 
nabijheid van het schip drijft, bij 
elkaar te brengen en aan boord te 
laten hijsen. Iemand, die in pendek 
overboord dook, moest ervaren, dat 
zo’n kledingstuk niet zo vast om 
het middel zit als een zwembroek, 
maar we waren tenslotte jongens 
onder elkaar. De laatste keer werd 
naar botteliersschatting twaalfhon-
derd pond vis aan boord gehaald. Er 

was van alles bij, van klein grut tot 
kanjers van kabeljauwen en zeepa-
lingen.
 De botteliers vonden het eerst, 
geloof ik, maar naarmate de aan-
voer gestadig doorgang vond en 
de hopen vis steeds groter werden, 
terwijl het aantal kijkers bij het 
schoonmaken steeds groter werd 
en de wijze raadgevingen niet van 
de lucht waren, begonnen zij wel 
kribbig te worden. Tenslotte gaven 
zij onomwonden te kennen, dat zij 
er niet rouwig om zouden zijn als 
het hele zooitje verder vrijgezet 
zou worden. Maar met de hulp van 
vele handen kwam alles tenslotte 
schoon. De keerzijde van de me-
daille was, dat na een paar dagen 
niemand meer vis kon zien, want 
de bottellers verstrekten met gulle 
hand vis onder het motto: „Jullie 
hebben ze aan boord gehaald, nu 
zullen jullie ze opschaften ook.”
En zo casexen de „Utrecht” en de 
„Tijgerhaai” voort langs de zuid-
kust van Engeland, telkens drie we-
ken lang, om daarna even te gaan 
kijken, hoe het bij „moeders” thuis 
is en dan er weer voor drie weken 
van door te gaan. 
Jammer genoeg ligt de „Utrecht” 
nu op het ogenblik bij de „Schelde” 
op de werf ten prooi aan wervianen 
en hoort het pingen tot het verleden, 
maar aan boord is men de strijdkreet 
van het pingbedrijf nog niet vergeten: 
„Er is maar één sex, en dat is casex!” 
W. H. v. R.

Noot redactie nieuwsbrief:
De redactie promoot op geen enkele manier het 
betreffende product, maar laat iets zien van de tijd-
geest. 
Het blad stond destijds bol van advertenties van 
allerlei soorten diensten en producten en besloeg 
ongeveer 1/3 deel van het blad. Naast veel scheep-
vaart gerelateerde informatie is een deel m.n. op 
de (marine) lezer gericht. 



Het is de intentie van de redactie om in iedere nieuwsbrief een artikel uit het Noordhollands 
Dagblad te plaatsen dat betrekking heeft op schepen, inrichtingen, bemanningen, anekdotes, 
reizen en verhalen, etc. etc. Heeft u iets herkenbaars, dan hoort de redactie dit graag!

Krantenknipsels met dank aan Arie Booy (a.booy@mediahuis.nl).

Jeanette Morang nu leiding over uitzendbare, 
operationele staf van de zeemacht

DEN HELDER Het commando 
over de Netherlands Maritime 
Force (NLMARFOR) is donderdag 
overgedragen aan commandeur 
Jeanette Morang. Zij nam het 
eskadervaandel aan van schout-
bij-nacht Ad van de Sande.
Morang was vorig jaar al de eerste 
vrouw die eskadercommandant 
werd van de Koninklijke Ma-
rine en de eerste Nederlandse die 
commandant was van een NAVO-
eskader. Die positie nam ze vorig 
jaar augustus eveneens over van 
Van de Sande. Morang had in het 
tweede deel van 2022 het com-
mando over het meest noorde-
lijke vlootverband , dat met name 
actief was in de Noordzee, Oost-
zee en de Atlantische Oceaan.
Commandeur Jeanette Morang 
neemt het eskadervaandel aan 
van schout-bij-nacht Ad van de 
Sande.© Foto Defensie
Dit jaar heeft Duitsland de leiding 
over het NAVO-vlootverband. Op 
6 januari van dit jaar droeg Mo-
rang in de Dukdalf in Den Helder 
ceremonieel het vaandel over aan 
haar opvolger Flotillen Admiral 
Thorsten Marx.
De Netherlands Maritime Force 
(NLMARFOR) heeft twee hoofd-
functies. Het is de uitzendbare, 
operationele staf van de Ko-
ninklijke Marine. Deze staf leidt 

operaties van vlooteenheden en 
mariniers. En het is een zoge-
heten opwerkeenheid: een or-
ganisatieonderdeel dat schepen 
en marinierseenheden begeleidt 
naar operationele inzetbaarheid.

Directeur
Van de Sande wordt de nieuwe 
Directeur Operationeel Beleid 
& Plannen. De directie is ver-
antwoordelijk voor een aantal 
overstijgende processen, zoals de 
investeringsagenda en strategie- 
en krijgsmachtontwikkeling.
Van de Sande begon zijn loopbaan 
in 1986 aan het Koninklijk Insti-
tuut voor de Marine. Hij diende 
het merendeel van zijn loopbaan 
aan boord van fregatten over de 
hele wereld en nam onder meer 

deel aan operaties in de Perzische 
Golf, Middellandse Zee en het So-
mali Basin. Hij heeft het bevel ge-
voerd over de mijnenjager Hr.Ms. 
Makkum, het fregat Zr.Ms. Van 
Speijk en over het Nederlands Es-
kader (COMNLMARFOR). In 2022 
heeft hij gedurende zes maanden 
het bevel gevoerd over het NATO 
vlootverband Standing Nato Ma-
ritime Group 1.
Bestuurlijke ervaring deed Van 
de Sande op in functies bij de 
toenmalige Directie Materieel Ko-
ninklijke Marine en bij de Defen-
siestaf. Zijn laatste bestuurlijke 
functie was die van Hoofd Inte-
gratie CZSK. Tevens heeft hij drie 
jaar in Spanje gewerkt. Voor zijn 
nieuwe functie is hij bevorderd tot 
schout-bij-nacht.
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Den Helder  Zr.Ms. Evertsen 
ondergaat de vervanging van 
de kanons als eerste. Het schip 
ligt al enige tijd in het dok op 
de marinehaven en is inmiddels 
ontdaan van alle oude staaldelen 
van het huidige kanon. Tussen de 
spanten is ruimte gemaakt voor 
de nieuwe draagconstructie. Die 
constructie wordt momenteel in 
de werkplaats geassembleerd.
Binnenkort verlaat het schip het 
dok en begint de opbouwfase. 
Dan wordt ook het opslag- en op-
voersysteem voor munitie in Den 
Helder verwacht. Na de opbouw 
van de nieuwe draagconstructie 
volgt halverwege volgend jaar de 
inbouw van het nieuwe kanon.

Technische problemen
Bij de bouw van de LC-fregatten, 
rond de eeuwwisseling, zijn ge-
bruikte 127 mm kanons geïnstal-
leerd. Deze kanons zijn gebouwd 
aan het eind van de jaren zestig 
van de vorige eeuw. De techni-
sche en operationele levensduur 

van dertig jaar is overschreden. 
Vaak zijn deze kanons door tech-
nische problemen niet inzetbaar. 
Daarnaast vergt het kanon zowel 
aan boord als aan de wal veel 
onderhoud, terwijl sommige on-
derdelen niet langer verkrijgbaar 
zijn. Verder voldoen het kanon, 
het munitieopvoersysteem en de 
munitiebergplaats op het schip 
niet meer aan de thans geldende 

arbo-eisen. Vervanging van het 
kanon is daarom noodzakelijk.

Vulcano
De Italiaanse fabrikant Leonardo 
levert de nieuwe kanons. Daarbij 
is gekozen voor het zogeheten 
Vulcano-systeem. Dit mid-
delgrote kanonsysteem is in de 
eerste plaats bedoeld voor opper-
vlaktevuur en als scheepsgeschut. 
Het is eventueel ook te gebruiken 
als luchtafweer. Het Vulcano-
systeem bestaat onder meer uit 
het 127 mm kanon en een vol-
ledig geautomatiseerd munitie-
opvoersysteem. Hierdoor hoeft 
niet getild te worden met zware 
granaten, wat het systeem arbo-
proof maakt.

Zeedoelen
Het automatisch ladende 127 
mm kanon op het voordek wordt 
ingezet tegen zeedoelen om te 
waarschuwen of deze te neutrali-

MARINE Eerste nieuwe kanon op LC-fregat wordt halverwege volgend jaar geplaatst

Zr.Ms. Evertsen heeft bijna nieuwe munitiesysteem
De vier luchtverdedigings- 
en commandofregatten 
(LCF’s) krijgen na jaren 
van wachten eindelijk een 
nieuw 127 mm-kanon. De 
vervanging bij het eerste 
schip uit de Zeven Provin-
ciënklasse, Zr.Ms. Evert-
sen, vordert inmiddels 
gestaag.
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De Italiaanse 
fabrikant Leonardo 

levert de nieuwe 
kanons

Zr.Ms. Evertsen
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INTERVIEW Richard Adelaar van Warung Neneh leerde bij de marine de blauwe hap bereiden

’Overal beetje van proeven’

Den Helder  Voor wie niet weet 
wat blauwe hap is: zo worden de 
rijsttafels bij de marine genoemd. 
Elke woensdag staan die op het 
menu. ,,Jongens uit Indonesië 
werden ook wel blauwe jongens 
genoemd. Net zoals met het 
woord makamba witte jongens 
worden omschreven.’’
Op deze donderdagochtend staan 
op het aanrecht de bestellingen 
klaar in bakjes. Nasi en bami met 
pittige rempengballetjes en saté. 
Er is nog genoeg eten over in de 
wok, voor als de warung deze 
middag nog een paar belletjes 

krijgt. In een andere pan koelt de 
pindasaus af. Straks alleen nog 
eitjes bakken en de maaltijden 
kunnen de deur uit. Ook dat doet 
Richard zelf.

Ingrediënten
De gerechten gaan niet weg zon-
der goedkeuring van Richards 
schoonmoeder, Cato Koster (87), 
geboren in Midden-Java. Die 
staat geregeld in zijn keuken om 
te proeven. ,,Des te minder in-
grediënten in het gerecht zitten, 
des te meer smaak zit erin’’, zegt 

zij. ,,Zo simpel mogelijk.’’
En ook niet te pittig, vindt Ri-
chard. Er mag wat sambal door de 
nasi en de bami kan een pepertje 
hebben, maar als het gerecht te 
scherp is, proef je helemaal niets 
meer.
Richard heeft geen Indonesische 
wortels. ,,Je kunt me omschrijven 
als ’een onnatuurlijk weeskind’. 
Mijn moeder is niet met mijn va-
der getrouwd en ik heb hem nooit 
ontmoet. Mijn moeder overleed 
toen ik twaalf was en ik ben op-
gegroeid bij mijn oma en een oom 

Lydia Jasper

seren. Ook kan het kanon worden 
ingezet tegen doelen op het land 
ter ondersteuning van amfibische 
en landoperaties.

Meer tijd
De vervanging is een complexe 
operatie. Zo is de ombouw van ap-
paratuur verspreid over drie bo-

ven elkaar liggende dekken. Tij-
dens de voorbereidingen voor de 
ombouw op Zr.Ms. Evertsen werd 
al duidelijk dat de vervanging van 
het 127 mm kanon in combinatie 
met de geplande werkzaamheden 
voor andere projecten aan de fre-
gatten meer werk en tijd kost dan 
was voorzien.

Hierdoor is de grootonderhoud-
periode van elk schip verlengd 
met drie kwartalen en neemt dit 
project voor alle schepen teza-
men drie jaar meer tijd in beslag.
De voltooiing van dit project van 
het laatste schip is voorzien voor 
2029.

Een aantal dagen per 
week duikt Richard 
Adelaar (63) zijn keuken 
in om een onvervalste 
blauwe hap te koken. 
Onder de naam Warung 
Neneh - de keuken van 
oma - verkoopt hij in Den 
Helder nasi en bami. 
Klaargemaakt zoals hij 
het heeft geleerd in de tijd 
toen hij nog bij de marine 
zat.
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Schoonmoeder Cato Koster staat geregeld in de keuken van Richard Ade-
laar te proeven

FOTO: REDMOUSE



en tante. Die leven inmiddels al-
lemaal niet meer. Ik nam het toen 
als vanzelfsprekend aan dat er 
voor me werd gezorgd, maar later 
ben ik me pas gaan beseffen hoe 
goed ze voor me waren.’’

Bordje
Op zijn zeventiende kwam Ri-
chard bij de marine en daar 
maakte hij kennis met de blauwe 
hap. ,,Er ging een wereld voor me 
open, want ik had daarvoor nog 
nooit een rijsttafel gehad. In het 
begin moest ik het leren eten. Ik 
heb ook vergissingen gemaakt. 
Dan dacht ik dat het hete picazuur 
atjar was en schepte ik daarvan 
extra op. Maakte niet uit, maar 
het bordje moest je leeg eten.’’
Zijn vrouw Iris (64) is van In-
donesische afkomst. ,,Het klinkt 
heel cliché, maar ik kwam in een 
warm nest terecht. Al bij de eer-
ste ontmoeting was het meteen 
knuffelen en ik werd onmiddel-
lijk opgenomen in de familie. Ik 
hoorde erbij. Heel prettig.’’
Richard werkte 53 jaar bij de ma-
rine, onder andere als bottelier. 
,,Aan boord heb ik niet gekookt, 
maar wel aan de wal. Zoals op 
het KIM (Koninklijk Instituut 

voor de Marine). Voor zover ik 
weet, werden de recepten door 
de chefs onderling uitgewisseld.’’ 
Bij de marine was een rijsttafel 
niet compleet zonder pindasaus. 
,,Maar dat is bij mijn Indonesi-
sche familie vloeken in de kerk. 
Een rijsttafel bestaat uit vijf, zes, 
zeven verschillende gerechten en 
de bedoeling is dat je overal een 
beetje van proeft. Heel anders 
dan Nederlanders die alles door 
elkaar heen husselen op het bord 
- net als een stamppot - en er 
dan ook nog een flink schep pin-
dasaus overheen doen. Toen ik 
kerst vierde bij mijn schoonou-
ders kreeg ik als enige een klein 
schaaltje met saus erbij. Voor mij 
subtiel genoeg.’’

Cruiseschip
Na zijn marinetijd werkte hij zes 
seizoenen lang aan boord van De 
Horizon, een cruiseschip dat over 
de Rijn vaart. Daar stond ook elke 
zondagavond een rijsttafel op het 
programma. ,,Ik heb daarna nog 
in Gebouw 39 op Willemsoord 
in de keuken gestaan, waar ik 
voor het personeel de catering 
verzorgde. Daar is toen ook de 
Blauwe Hap Lijn opgezet.’’

Na een jaar pauze begon het toch 
weer te kriebelen bij Richard. ,,Ik 
wilde toch wel weer de keuken 
in. Mijn schoonouders speelden 
al eerder met het idee om snacks 
zoals lemper en saté te verkopen 
binnen een eigen bedrijf, maar 
dat is er nooit van gekomen. Nu 
ik Warung Neneh ben begonnen, 
worden ze hierbij betrokken.’’
Voorlopig heeft Richard twee ge-
rechten op de menukaart staan, 
namelijk nasi en bami. ,,Even om 
te kijken hoe het gaat. Ook ik heb 
te maken met duurdere bood-
schappen en een hogere elek-
trarekening. Daar ben ik wel van 
geschrokken. Maar ik denk wel 
aan het maken van snacks.’’

Warung Neneh
Richard Adelaar levert alleen don-
derdag tot en met zondag tussen 
16.30 en 19.30 uur binnen de post-
codes 1781 tot en met 1786 (twee 
euro bezorgkosten) en postcodes 
1787 tot en met 1788 (3,50 euro 
bezorgkosten). Bestellen kan via 
06-16067377. Ook te vinden op 
Facebook.
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Overvloed aanmelders voor vrijwillig dienjaar bij 
Defensie

Den Haag  De eerste proef met 
een vrijwillig, betaald dienjaar bij 
de krijgsmacht is een succes. Er 
zijn veel meer aanmeldingen dan 
plekken, dus de inschrijving sluit 
voor een paar maanden.
Het dienjaar moet helpen tegen 
het grote personeelstekort bij de-
fensie, waar zo’n 3.600 vacatures 
openstaan. De hoop is dat vrijwil-
ligers bij de krijgsmacht blijven. 
Nederland volgt met het vrijwillig 
dienjaar het voorbeeld van Scan-
dinavië, waar het dienjaar razend 
populair is.
De Nederlandse proef begint 
klein, met een lichting van 125. Er 
waren meer dan 300 aanmeldin-
gen. De bedoeling is om in 2025 
naar duizend vrijwilligers per jaar 
te gaan. „De belangstelling is echt 
groot”, zegt een woordvoerder. 
„En we zouden nog meer mensen 
willen opnemen. Maar het aantal 
trainers en faciliteiten is nog be-
perkt.”
CDA-Kamerlid Derk Boswijk is 
trots dat het idee waarvoor hij zich 
heeft ingespannen nu lijkt aan te 
slaan. Hij weet nog dat toenmalig 
minister Kamp er niets in zag. 
„Hij vond het dom en fakkelde het 

af. Maar er kwam een nieuw ka-
binet en na de invasie in Oekraïne 
was er een riante meerderheid.”
Het idee voor een tussenjaar of 
sabbatical bij de marine, land- of 
luchtmacht is ontstaan uit nood: 
een schrikbarend hoog aantal va-
catures in een ongekend krappe 
arbeidsmarkt.
Een jaartje onder de wapenen mét 
salaris goed voor cv
Niet alle aanmelders zijn direct 
commando’s in de dop, maar de 
kwaliteit was over het algemeen 
goed, zegt een woordvoerder van 
Defensie. „Er zijn natuurlijk kan-
didaten afgevallen omdat ze an-
dere ideeën hadden over het dien-
jaar dan wij. We kijken goed waar 

we behoefte aan hebben, denk aan 
technische specialismen. Voor 
mensen uit die hoek geldt geen 
leeftijdslimiet.”
Het dienjaar is volledig vrijwillig 
en geen voorbode dat de tijden 
van de dienstplicht herleven. Die 
is in Nederland niet afgeschaft 
maar opgeschort.

Bijtekenen
Doelgroep zijn jongeren die een 
tussenjaar willen nemen, maar 
ook ouderen met werkervaring. 
Deelnemers krijgen een korte 
militaire opleiding en daarna een 
functie met bijbehorend salaris. 
Defensie hoopt dat ze na het jaar 
bijtekenen als beroeps of reser-
vist.
Nederland keek vooral naar Zwe-
den als voorbeeld. Daar loopt het 
in de hippe aanmeldkantoren 
storm voor zowel een dienstplicht 
voor 18-jarigen als voor een vrij-
willige dientijd voor alle leeftijden. 
In Zweden bleek dat beide goed 
staan op je cv, zegt de defensie-
woordvoerder. „Je hebt laten zien 
dat je iets over hebt voor je land, 
je hebt ervaringen opgedaan met 
werken in teamverband, blijkbaar 
heb je zelfdiscipline en kun je za-
ken op tijd plannen.”

Silvan Schoonhoven
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wapenen mét salaris 

goed voor cv



Prijzen zijn incl. verzendkosten. Niet-leden betalen € 1,00 extra op de genoemde ledenprijzen.  
In de winkel op onze website vindt u nog meer artikelen, waaronder nog enkele boeken.  
Voor betaalmethode zie onze website www.ngid.nl.

OP = OP

Afbeelding: Kon. Marine en Graphic Mama via Pixabay

- 42 -

https://www.ngid.nl


Bestuur van de stichting NGID   Website: www.ngid.nl 

Voorzitter   Piet Duivestein  voorzitter@ngid.nl

Bestuurslid   Peter van der Niet  mp.vanderniet@gmail.com

Secretaris   Nienke Laane   secretaris@ngid.nl 

Penningmeester  Ton Leenders   penningmeester@ngid.nl 

Website beheerder  Nienke Laane   secretaris@ngid.nl

Historisch archief  Rens Beglinger  redactiengid@ziggo.nl 

Redactie nieuwsbrief  Rens Beglinger  redactiengid@ziggo.nl

Redactie nieuwsbrief  Henk Munnik

Colofon:
De nieuwsbrief NGID verschijnt drie keer per jaar en wordt per email verspreid. 
De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden artikelen.

Lid van verdienste:

Willem Pijnenburg
Jaap Veldhuis

Tot een volgende keer!

Rens Beglinger

- 43 -

https://ngid.nl/


 Blz 1 

 

  

Centraal Controle Afvuur Paneel (CCAP) jagers Les Tactische Vloer (TV) 

  

Les indeling onderzeeboot Leslokaal 7 

  

Modellenruimte uitleg VDS 
Modellenruimte uitleg Mortier Mk 10  

Van Speijk-klasse 

 



 Blz 2 

  

TAT 2 
TAT 2 

SBTOBD Rog en MATR 1 Bakker 

  

TAT 6 
Gebouw Zeearend A-8 

Geen gegevens beschikbaar 

  

Uitleg sonardome jagers Alle Hens aan dek 

 



 Blz 3 

   

Modellenruimte RDB Receptie Torenkamer 

 

  

Hut EO LTZ 1 H. van den Bos 
Gezien vanuit hut TEO 

  

 

  


